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&M Protestantse Gemeente
WY <Zuid-Beijerland

Predikant: vacant
Predikant pastor: 80+leden van de gemeente

Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835
email: pastor@eendrachtskerk.nl

Scriba: Dhr. Ben Heuser, tel: 06- 29013139
email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com

Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte
doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930
of mobiel: 06 2749 5140
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl

Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 0186 - 662314

Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544
email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl

“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 — 662720

Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63

Wekelijkse berichten beamerteam:

Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar:
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur.
Let op: niet meer dan 70 woorden!

Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl
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4 mei 9.30 uur

Voorbereiding

18 mei 9.30 uur Ds. T. Meijer, Puttershoek M. v.d. Heer

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas

Kerkdienst gemist?
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk

Leesrooster van de kindernevendienst voor mei

04 mei Jesaja 6:1-1:8  De roeping van Jesaja

11 mei Jesaja 2:1-2:5  Zwaarden worden gereedschap
18 mei Jesaja 11:1 - 1:10 Een koning die vrede brengt

25 mei Jesaja 55:1 - 55:5 Gratis eten en drinken


https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk

Data Doopdiensten
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen.

Collectedoelen mei 2025:

4 mei, Red een Kind, zie In Eendracht april.

11, 18, 25 en 29 mei allen voor De ZOA.

We sluiten aan bij de noodhulp bij de
ramp in Myanmar. Myanmar is getroffen
door een zeer hevige aardbeving met
een kracht van 7,7 op de schaal van
Richter. De schade is enorm; duizenden
mensen zijn getroffen. Net nu de
mensen zoveel mogelijk een
onderkomen hebben gekregen in
tentenkampen, is het land ook nog
getroffen door noodweer.

ZOA is aanwezig in het gebied met het
verlenen van noodhulp. Een veilige plek
om te slapen. Cash voor de eerste
levensbehoeften, en huisreparaties.
Deze collecte heel erg aanbevolen,
daarom 4 keer achter elkaar voor dit Myanmar
doel.

— ZOA start noodactie voor

Namens de diaconie, Anja en Paula

4 mei Red een Kind

18 mei ZOA

29 mei ZOA




Aankoop van collectebonnen: collectebonnen@eendrachtskerk.nl
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7337 63

Collecteverantwoording maart 2025

Kerk: collecten en digitaal €.903,35en €.164,=
Totaal €.1.067,35

Diaconie: Noodhulp KIA collecte en bank €.213,35en€.27.=
Totaal €. 240,35

Wijkmiddag: €. 32,13
Bloemen: €.20,=

De andere weken waren de collectes voor door de ZWO gekozen doelen, de
opbrengsten daarvan worden elders vermeld.

Collecten maart ZWO

ZWOproject “Als nieuw”

9 maart China € 347,20
16 maart Nederland € 184,35
23 maart Moldavié € 230,65
30 maart Colombia € 161,35

TUINPLOEG

3 mei 17 mei 31 mei

Cees Smaal(L) P. Vermeij (L) Tony Groenenberg(L)
Edward Bakker Arjo Groenenberg Leo Hoek

Jaap Oudheusden Peter van Dis Hans v.d. Sar

Gerrit Blaak Leen Naaktgeboren Jan Saarloos


mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl

Memoriam

Elisabeth Dekker — van Nieuwenhuijzen
(18 november 1939 — 14 maart 2025)

Betty Dekker werd geboren als oudste dochter in het grote tuindersgezin
van Simon van Nieuwenhuijzen en Martijntje Vermaat. In die tijd woonde
en werkte het gezin op het eiland IJsselmonde. Toen Betty 16 was
verhuisde de familie naar Heinenoord. Betty was een beetje een verlegen
meisje. Maar toen ze naar het internaat in Doorn ging om verpleegkundige
te worden, werd ze uitgedaagd om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Thuis in de Hoeksche Waard ontmoette ze Jaap Dekker. Met zijn bravoure
was hij haar tegenpool en trok hij haar aandacht. Samen zijn ze door het
leven getrokken. Ze trouwden in 1963 en kregen 3 kinderen, René, Marja
en Simon.

Het geloof dat Betty van kinds af aan had meegekregen bleef haar leven
lang van kracht. Ze leefde er uit. Met een gevoel voor eerlijkheid, eenvoud,
aanpakken en doen wat er gedaan moet worden. Ze had een grote
zorgzaamheid, niet alleen voor haar gezin, ook voor anderen die op haar
pad kwamen. Op haar 50ste ging ze weer werken in de zorg in Borgsate
als nachtzuster. Ook was ze lid van de kerkenraad. Intussen waren de
kleinkinderen geboren en was ze ook als oma heel actief. In het lkazia
Ziekenhuis was ze vrijwilliger voor de zondagse kerkdienst, zo heb ik haar
leren kennen.

In de corona-tijd kreeg Betty een herseninfarct. Sinds die tijd had ze meer
hulp nodig. Jaap zegde zijn muzikale activiteiten af en zorgde voor haar.
Samen hadden ze nog een mooi leven de laatste jaren. Toen Betty
afgelopen februari in het ziekenhuis raakte was het haar grote verlangen
om weer thuis te komen bij Jaap. Ze heeft ervoor gevochten want, zei ze,
“‘we kunnen elkaar nog niet missen”. Maar ze is helaas toch in het
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ziekenhuis gestorven. Met verdriet en dankbaarheid hebben we afscheid
genomen van haar. Een liefdevolle vrouw, moeder en oma die ook bij veel
anderen een lege plaats achter laat. De nagedachtenis van Betty Dekker —
van Nieuwenhuijzen zij tot een zegen!

ds. Lida Tamminga (geestelijk verzorger lkazia Ziekenhuis)

Bedankt

" Ons gezin wil iedereen dank zeggen voor de steun betuigingen d.m.v.
de vele kaarten en troostrijke woorden ,bij het overlijden van
onze lieve vrouw, moeder en Oma, Elisabeth Dekker.

Jaap Dekker,

Stof tot nadenken

Opstaan tegen polarisatie?

Polarisatie in de maatschappij is een groeiend probleem, ook in Nederland. Het
lijkt alsof we steeds verder uit elkaar groeien, groepen die het moeilijk vinden om
met elkaar in gesprek te gaan. Politieke tegenstellingen worden scherper, de kloof
tussen verschillende sociale en culturele groepen lijkt groter en meningen worden
vaak in harde lijnen getrokken. Maar wat kunnen we zelf doen om deze polarisatie
tegen te gaan? Hoe kunnen we bijdragen aan een samenleving waarin we elkaar
niet alleen respecteren, maar ook écht begrijpen?

Een van de belangrijkste manieren om polarisatie tegen te gaan, is door met
mensen van verschillende standpunten in gesprek te gaan. In plaats van
aannames te doen of vooroordelen te koesteren, is het waardevol om in dialoog
te treden. Polarisatie ontstaat vaak doordat we onze eigen overtuigingen als
vanzelfsprekend beschouwen en weinig ruimte geven aan andere perspectieven.
Door jezelf regelmatig de vraag te stellen waarom je iets gelooft, kun je je eigen
overtuigingen beter begrijpen. Dit betekent niet dat je van mening hoeft te
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veranderen, maar het helpt wel om meer open te staan voor andere ideeén en
daarmee de kans op polarisatie te verkleinen. Soms lijkt het alsof de maatschappij
vastzit in een vicieuze cirkel van polarisatie. Maar zelfs kleine veranderingen
kunnen grote gevolgen hebben. Door zelf een voorbeeld te stellen in het
bevorderen van openheid, respect en begrip, kun je een positieve invloed hebben
op je omgeving.

Polarisatie is een complex probleem dat niet eenvoudig te doorbreken is, maar het
is niet onmogelijk. Als we ons bewust zijn van de rol die we zelf spelen in het
versterken of verminderen van tegenstellingen, kunnen we met kleine, dagelijkse
acties bijdragen aan een minder gepolariseerde samenleving. Door met respect
met anderen in gesprek te gaan, onszelf vragen te stellen en te zoeken naar
gedeelde waarden, kunnen we gezamenlijk de kloof tussen verschillende groepen
dichten en werken aan een samenleving waarin begrip, empathie en verbinding
centraal staan.

Gertrude de Vries-SlokSoede. Hieronder een kaart met een anti-polarisatie top 10

De anti-polarisatie top-tien www.artsencollectief.nl
1. Agree to disagree 6. Wees nieuwsgierig v
Verschil van inzicht mag er zijn. Nieuwsgierig zijn naar de ander

Spreek dat ook uit. cregert welwillendheid.

2. Wees bewust 7. Wees lief
Hot ga je het gesprek in? Wees je bewust van Zet de toon door te beginnen met
j& houding en geel de beste versie van jezelf een compliment aan de ander.
3. Goede intenties 8. Lachen mag
Begin een gesprek met het vertrouwen Humaor relativeert en verbindt.
in elkaars goede intenties. Zelispot werkt ook
4. Luister om te begrijpen 9. Zet de tv uit
Luister bewust en probeer wat de ander Een media-dieet helpt om afstand te
zegt niet meteen te ontkrachten. ' nemen van negativiteit.
5. Zie je een 6 of een 97 10. Pak je nachtrust
De positie van waaruit je kijkt, kan een Een vermoeid mens is sneller geirriteerd
heel andere visie geven op hetzelfde en kan emolies minder goed reguleren,



Van de kindernevendienst

In de veertigdagentijd op weg naar Pasen volgt de Kindernevendienst het
Paasproject van Bijbel Basics. Het project 'In de tuin - het leven wint' gaat het
elke week over een andere tuin waar een bijbelverhaal zich afspeelt. Voor de
verbeelding is tijdens de eerste zondag een bak met verschillende bloembollen
gevuld en die is in de afgelopen tijd goed verzorgd en daardoor fors gaan groeien.

Op zondag 6 april waren de bloemen vrijwel uitgebloeid en daarom zijn de
bloemen tijdens de kindernevendienst door de kinderen vervangen voor nieuwe
bollen. De 'oude' bollen hebben na de dienst een mooi plekje gekregen in de
kerktuin, zo kunnen ze daar elk jaar opnieuw bloeien.

Karin neemt afscheid van de JOR.

Op zaterdag 29 maart 2025 heeft Karin van der Heiden afscheid genomen als
leidinggevende van de jongeren van de Jor.

De Jor (Jongeren Ontmoetings Ruimte gelegen achter de Ark) is al jaren een
ontmoetingsplaats voor de jongeren uit het dorp. Daar ontmoeten ze elkaar, doen
spelletjes, praten met elkaar en maken vrienden.

Toen ik de geschiedenis van de Jor (opgericht in 2003), door ging lezen, zag ik
dat de eerste steen (de hoeksteen) van de verbouwing van de Ark werd gelegd
op 29 maart 2008. Ook toevallig dat Karin juist op deze dag afscheid heeft
genomen. —
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Karin is begonnen in 2012 en
heeft dus ruim 12 jaar leiding
gegeven. Zij nam het toen over
van diverse ouders die er mee
gingen stoppen omdat hun
kinderen niet meer naar de soos
gingen. Toen de kinderen van
Karin echter te oud werden voor
de soo0s, heeft zij besloten toch
aan te blijven als leiding. Zij
heeft die jaren heel wat
initiatieven ontplooid,
organiseerde o.a. speciale
avonden voor de meisjes die
dan b.v. een cursus nagellakken
kregen. Sinterklaas, Kerst,
dankzij haar inzet werd het
allemaal uitbundig gevierd.

Ze was heel betrokken bij de
jeugd, mede door haar
vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging van ZBVH waardoor ze bijna alle
jongeren al kende. Karin is een kindervriend(in)!!! Door haar enthousiasme wist
ze ouders te winnen als leiding voor de Jor. Samen met nog meer vrijwilligers
kreeg de JOR een makeover, o.a. een gezellige kleurrijke hoekbank kreeg een
plaatsje, de muren kregen een nieuw kleurtje.

Het zijn vooral de jongeren vanaf groep 6 die de soos bezoeken. De verklede
soosavonden waren voor de kinderen een toppertje. De flipperkast avonden en
voetbal toernooien zijn ook favoriet.

Daarnaast hebben de jongeren van de middelbare scholen ook zo hun eigen
soosavonden.

Toen de JOR net was begonnen was er een nauwe samenwerking met de
jongerenwerker van gemeente Korendijk. Nu is dat in Hoeksche Waards verband
en valt jongerenwerk onder Welzijn Hoeksche Waard.

De jongerenwerker heeft meer op zijn bordje gekregen en kan daardoor niet zo
heel veel aanwezig zijn als voorheen, maar, zo zei Jelmer, de huidige
jongerenwerker, dat is hier in Zuid-Beijerland ook niet echt nodig: Karin heeft het
hier allemaal heel goed geregeld.

Vanwege de grote opkomst van de jeugd uit ons dorp waren er gelukkig ook
aardig wat ouders beschikbaar die mee wilden helpen. Daar was ze heel blij mee.
Eén van de ouders, Anita, die jaren met Karin heeft samengewerkt, nam die avond
ook afscheid.



En de soos blijft gelukkig doorgaan. Een aantal ouders heeft het stokje van Karin
en Anita overgenomen zodat elke vrijdag de Jor het plekje is en blijft waar de
jeugd elkaar kan ontmoeten, lekker naar muziek kan luisteren en kan chillen met
elkaar. Fijn!!!

Karin en Anita heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste en tomeloze inzet
voor de Jor.

Namens de kerk en de beheercommissie van de Ark kregen de dames een mooie
bos bloemen en een geschenken bon.

Als blijk van waardering werden de dames ook door het gemeentebestuur van de
Hoeksche Waard in de bloemetjes gezet.

We wensen de huidige leiding veel plezier tijdens hun aanwezigheid bij de JOR en
de jongeren heel veel lol!

Peter Lankhaar.

OM ALVAST TE NOTEREN:

DE ACHTSTE
EENOURACHTS VEILING

VRIJDAG 31 OKTOBER A.S.
OM 20.00 UUR IN DE ARK
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Kleine Stappen, Grote Impact

Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk onderwerp dat steeds meer
aandacht krijgt. Terwijl de aarde kampt met klimaatverandering, uitputting van
grondstoffen en vervuiling, worden we allemaal uitgedaagd om duurzamer te
leven. Vaak lijkt het een enorme taak om als individu het verschil te maken, maar
zelfs kleine veranderingen in het dagelijks leven kunnen al een grote impact
hebben.

Een van de eenvoudigste manieren om duurzamer te leven is door je
energieverbruik te verminderen. Dit begint al bij het gebruik van energiezuinige
apparaten en LED-lampen. Zorg er daarnaast voor dat je apparaten uitschakelt
wanneer je ze niet gebruikt en overweeg de aanschaf van slimme thermostaten
die je energieverbruik optimaliseren.

Een andere belangrijke stap is het verkleinen van je afval. Vermijd producten met
overbodige verpakkingen en kies voor herbruikbare alternatieven zoals stoffen
tasjes en glazen bewaarbussen. Daarnaast kun je ook het recyclen van papier,
plastic en glas optimaliseren door goed te letten op de lokale regels voor
afvalscheiding.

Wat betreft voeding is het kiezen voor lokale en seizoensgebonden producten een
eenvoudige manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Het kopen van
biologische producten en minder vlees eten, kan ook bijdragen aan
duurzaamheid. Probeer daarnaast voedselverspilling te verminderen door alleen
te kopen wat je daadwerkelijk nodig hebt en restjes op creatieve manieren
opnieuw te gebruiken.

Tot slot is het belangrijk om bewust om te gaan met water. Kleine dingen zoals
korter douchen, een regenton gebruiken voor de tuin of het water in de
wasmachine op de juiste manier in te stellen, helpen niet alleen het milieu, maar
ook je portemonnee.

Door deze eenvoudige tips toe te passen, kan een doorsnee huishouden zijn
steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst. Kleine veranderingen hebben
vaak een grote impact.

Namens de werkgroep Groene Kerken,
Tejo Vink
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Kerktuin wordt natuurlijke tuin deel 3

Het is inmiddels eind april. Dat wil zeggen dat het planten van de plantjes en de
struiken achter de rug is. Dat was wel even een klus:

60 struiken, waaronder 48 Rosa rugosa, een roze bottelroos en 404 planten.

Het kostte wel wat tijd om die allemaal op hun plek te zetten voor 22 maart.

Want toen kwamen de vrijwilligers, we waren met zijn twaalven, om ze in de grond
te zetten. Bij deze nogmaals dank voor jullie inzet!
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Vervolgens werd er
gezorgd dat alles
er weer schoon-
geveegd bij lag.

Je zou haast denken dat je hier bij de ingang van een
moskee staat, maar nee het is de deur naar de Ark. Het
is tijd voor koffie en de tuinmannen en

-vrouwen zijn zo zuinig op onze mooie Ark, dat ze de
schoenen netjes buiten de deur houden.
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Maar dan ben je nog
niet klaar, de jonge
aanplant moet
voldoende water
krijgen. Inmiddels zijn
we al verschillende
keren met de
tuinslang in de weer
geweest. Want zoals
bekend is het begin
april stralend weer
geweest, maar
hebben we geen
regen gehad.
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De grond voor het gazon is helemaal klaar gemaakt, maar op dit moment is nog
niet bekend wanneer het gras wordt gezaaid.

Wat betreft de banken, misschien staan ze er al. Maar op moment van schrijven is
nog niet besloten welke het gaan worden. De planten doen in ieder geval al hun
best!

Mocht u zich afvragen wat voor planten er tegen de pergola aan het opgroeien
zijn: dat zijn hop en bosrank, de laatste is de enige van nature voorkomende
clematis in Nederland.

Hop is een supersnelle groeier, tot
wel 10 cm per dag! Dus hopelijk is
de pergola nu al wat groener dan
op de foto. Ook de bosrank kan er
wat van.

Beide planten bieden voedsel aan
hommels, vlinders en bepaalde
wilde bijensoorten. In Nederland
komen ongeveer 350 soorten voor!
En wellicht dat u in de winter een
paar puttertjes kunt signaleren die
het zaad van de bosrank op hun
menu hebben staan.

Namens de werkgroep
Herinrichting kerktuin,

Ellen Lankhaar
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GEBRUIK

—

Ons mooie zalencentrum "De Ark” wordt verhuurd aan verenigingen
en particulieren voor het houden van:

vergaderingen
CUrsussen
verjaardagen
huwelijksjubilea
uitvaarten

etc.

De zaalhuur varieert per zaal en bedraagt m.i.v. 01-01-2025 per dagdeel™:

« raall € 62,50
« 7aal2 € 62,50
« 7aal3 € 72,50
» zadl 4 € 77,50 (10R, inclusief terras)
« zaallen2 € 114,00
e« zaal2en3 € 125,00
« zaall,2en3 € 180,00
e rFaall, 2, 3end € 250,00

*dagdelen zijn: van 6.00 tot 12.00 uur, van 12.00 tot 18.00 uur en
van 18.00 tot 24.00 uur.

In De Ark is een beamer en geluidsinstallatie aanwezig die in overleg en
tegen een vergoeding kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie of het reserveren van De Ark of de Eendrachtskerk
kunt u contact opnemen met Linda van Brakel:
0186-660005 / 06-13571424, e-mail: deark@eendrachtskerk.nl
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