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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-6198474 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Ben Heuser, tel. 06-29013139 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 

of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”   APRIL 2025 
 
   inleveren  uiterlijk  8  MAART  2025 
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

  2 maart 10.00 uur 
Ds. P. Schelling, 
Monster 

 

  9 maart 10.00 uur 
Ds. D.M. v.d. Wel, 
Zoelen 

1e zondag 40-dagen-tijd 

16 maart 10.00 uur 
Ds. D.C. Groenendijk, 
Woerden 

2e zondag 40-dagen-tijd 
Biddag voor gewas en arbeid 

23 maart 10.00 uur 
Mw. G. v.d. Linden, 
Zuidland 

3e zondag 40-dagen-tijd 

30 maart 10.00 uur 
Ds. G. Wolfert, 
Zuidland 

4e zondag 40-dagen-tijd 

   6 april   9.30 uur 
Ds. P. van Die, 
Mijnsheerenland 

5e zondag 40-dagen-tijd 

 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 

 
Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
Leesrooster van de kindernevendienst voor maart 
  2 maart   1 Timoteüs 4:11-16  Een voorbeeld voor iedereen 
  9 maart  Genesis 2:8-25  De tuin van Eden 
16 maart Genesis 3:1-24  God stuurt de mensen weg uit de tuin 
23 maart  Jesaja 35:1-10  De woestijn wordt als een bloeiende tuin 
30 maart  Johannes 12:20-27 De graankorrel in de aarde 

 
Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Collectedoelen 
 
2 maart hebben we voor een noodhulp programma van Kerk In Actie gekozen. 

Het nieuws waar we  maanden op hebben moeten wachten, is er dan eindelijk: 

een wapenstilstand tussen Israël en Gaza. Na maanden van intens verdriet en 

onbeschrijflijk leed, gloort er eindelijk weer hoop. Maar de weg naar herstel is nog 

lang. 

Dit is het moment dat we in actie te kunnen komen.  Met haar noodhulp 

programma biedt Kerk In Actie hulp waar dat het meest nodig is, zoals in Gaza. 

De mediabeelden spreken boekdelen. Er is dringend behoefte aan medische hulp 

, talloze huizen moeten worden gerepareerd en mensen willen weer aan het werk 

om voor zich zelf te kunnen zorgen.  

Kerk In Actie helpt families hiermee, alles in samenwerking met het internationale 

hulpnetwerk ACT Alliance.                                                                                   

Maar zij kunnen dit niet alleen. Laten wij daarom achter hen staan, en gul geven. 

 

ZWO project “Als Nieuw”van Kerkinactie  9 maart t/m 20 april 

China: Toevluchtsoord voor migranten in nood (9 maart) 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun 

positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder 

inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte 

alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, 

medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen 

vrouwen bijbel- of koranstudies, cursussen Engels en computervaardigheden 

volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken.  

Nederland: De kliederkerk is er voor jong en oud (16 maart) 

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt 

jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, 

ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en 

de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland 

steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 

bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel 

kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.  
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Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst (23 maart) 

 In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar 

het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om 

uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth 

for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een 

maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle 

manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven 

meenemen. 

Colombia: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken (30 maart) 

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol 

armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht 

kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een 

koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun 

rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze 

manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun 

tweede thuis. 

 
 
 
Aankoop van collectebonnen:  
collectebonnen@eendrachtskerk.nl  
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7337 63  

 

 

 

 

DATUM COLLECTEDOEL 

2 maart Noodhulp programma van Kerk In Actie 

9 maart China: Toevluchtsoord voor migranten in nood 

16 maart Nederland: De kliederkerk is er voor jong en oud 

23 maart Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst 

30 maart Colombia: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken 

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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COLLECTEVERANTWOORDING JANUARI 2025 

Kerk:        Collectes en digitaal             €.  639,90 + €. 89,=                 €     728,90 

Diaconie: Collectes en bank                      

Kika:                                                          €    338,15 + €. 110,=             €     458,15 

Hoop voor Albanië:                                       €.324,10 + €.   61.=            €     385,10 

Giften:                                                                                                      €       20, = 

Dagboekje:                                                                                              €       20,= 

Namens de diaconie, Paula van der Wel 
 

Informatieavond "Kerk in het dorp" over de molen is ons dorp 

 

Het is u vast niet ontgaan: Molen Landzigt is weer volop in de bedrijf en dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers weer helemaal “hot”.  
 
Wat is er allemaal al gedaan en welke plannen zijn er nog voor de toekomst? Op 
donderdag 13 maart a.s. kunt u er alles over horen tijdens de vijfde bijeenkomst 
van “Kerk in het dorp”.  
 
Hans van Brakel, voorzitter van ons College van Kerkrentmeesters, neemt u mee 
in zijn enthousiasme over de molen die op een steenworp afstand staat van waar 
zijn wieg heeft gestaan.  
 
U bent van harte welkom op donderdag 13 maart in De Ark. 

De toegang is gratis, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Foto                                                                                                                             

Tamar v.d. Wel      

(5 januari 2025)  
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Encycliek Laudato Si’ 

In 2015 verscheen de encycliek Laudato Si’, waarin paus Franciscus alle 
mensen van goede wil oproept tot een nieuwe benadering van onze omgang 
met de aarde.  

De encycliek Laudato Si’ is een belangrijk document van Paus Franciscus. Hij 
vertelt over de milieu- en klimaatproblemen en de gevolgen voor de 
allerarmsten en kwetsbare dieren en natuur. Hij vertelt over oplossingen. En 
roept ons allen op tot een ecologische bekering. Waardoor we zullen zien dat 
alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en we samen in één huis leven. 
Waarin we met respect omgaan met de aarde en de armen. En waar we 
mogen genieten, verwonderen, en zorgen voor elkaar.  

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, 
maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de 
schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten 
en op het welzijn van de generaties die na ons komen. 

De betekenis van de Italiaanse titel Laudato Si’ is ‘Geprezen zijt Gij’. Dit 
verwijst naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi.    

Op de website van de Laudato Si’ Alliantie Nederland vind je inspiratie en 
praktische tips voor jezelf en voor kerken over samen zorgen voor ons klimaat, 
de aarde en elkaar. 

In 2022 kwam de documentaire The Letter uit. Een film met paus Franciscus 
over de gevolgen van de klimaatcrisis.  In de film reizen een paar selecteerde 
mensen uit verschillende werelddelen naar Rome om te spreken met paus 
Franciscus. Ze vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun 
thuis en bespreken met paus Franciscus de encycliek Laudato Si. 

Misschien een idee om deze documentaire met elkaar te bekijken in de Ark? 

Namens de werkgroep Groene Kerk, Pauli van Gaalen- van Brakel 

                                                                                                              
 

TUINPLOEG  ZATERDAG 22 MAART 
 
 
 

Tony Groenenberg (L)                 

Leo Hoek                                    

Hans v.d. Sar                                 

Jan Saarloos 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
Datum, tijd en locatie :12-12-2024 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 
 

Aanwezig: Lia Stolk (ouderling), Ben Heuser (ouderling), Hans van Brakel 
(kerkrentmeester), Paula v.d. Wel (diaken), Anja Boon (diaken), 
Gerrit Boon (ouderling), Ria de Groot (ouderling) Jan Buth (preses), 
Marja Buth (diaken) 

Afwezig:  Peter de Hoog (diaken), Wout van Herwijnen (pastor) 
 
Notulist: Leny Jongman 

 
1) Opening 
De preses opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Daarna geeft hij het woord aan de ouderling die de bezinning heeft voorbereid. 
   
1a) Bezinning  
De ouderling ontsteekt de kaars en begint de bezinning die zal gaan over de 
Geest. De ouderling leest voor uit Galaten 5 vers 13 t/m 26. De geest is een 
onderdeel van ons geloof. Heb uw naaste lief als uzelf en laat u leiden door de 
Geest. Wat de Geest van ons verlangt gaat in tegen ons aardse leven. Vrede, 
geduld, vriendelijkheid, vreugde, liefde, goedheid, zelfbeheersing, 
zachtmoedigheid en geloof. De vraag is in welk van deze eigenschappen wil je 
nog groeien? 
Het gaat erom dat deze 9 eigenschappen gaan groeien maar dat heeft tijd nodig. 
Een vrucht moet ook groeien. God geeft groei en we mogen het laten gebeuren. 
Bid om de vrucht van de Geest dat we daarbij mogen groeien. De ouderling sluit 
de bezinning af met het gezamenlijk zingen van het lied: “wat zijn de goede 
vruchten” en met een gebed. 
  
1b) Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c) Mededelingen 
*) Wijziging gastpredikant op 15 december 2024. De dominee kan wegens ziekte 
niet aanwezig zijn. Er is een vervanger gevonden. 
*) Predikant oudejaarsavond 31 december 2024: deze dienst is ingevuld.  
De dienst op 29 december wordt ingevuld door de ingeroosterde dominee. 
 
2) Goedkeuring 
*) Concept verslag vergadering kerkenraad van 14 november 2024 
Het verslag wordt doorgenomen Er is een kleine aanpassing die ter plekke 
verwerkt wordt. Het verslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld.  
*) Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 14 november 2024 
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De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
*) Besluitenlijst bijgewerkt t/m 14 november 20024 
De besluitenlijst wordt doorgenomen en vastgesteld. 
 
3) Punten voor de rondvraag 
*) Er zijn geen vragen. 
 
4) Stand van zaken: (mondeling) 
*) beroepingscommissie 
De ouderling meldt namens deze commissie dat de advertentie voor een nieuwe 
predikant de deur uit is. De commissie gaat meteen van start door te gaan 
luisteren naar reeds voorgedragen predikanten. 
- vertrouwensbrief 
De opdracht is door de commissie unaniem aanvaard.  
 
*) werving interim-predikant 
De diaken meldt dat ze betreffende dominee tot nu toe niet heeft kunnen te 
bereiken. Zij probeert hem nog een keer te bellen. Mocht dit niet lukken gaat ze 
opnieuw in overleg met haar klankbord. 
 
5) Vacatures en bezetting 
*) Moderamen na 1 januari 2025 
De preses geeft aan dat er nog steeds geen enkele reactie is gekomen op de 
vraag om een nieuwe scriba. De interim scriba zou tot 1 januari aanblijven en 
geeft aan dat hij maar 1 taak wil gaan uitvoeren. Het wordt dan de taak van scriba 
want die is niet te combineren en dan geeft de interim scriba het 
wijkouderlingschap op. De kerkenraad stemt hiermee in. We kunnen zeker op dit 
moment niet zonder scriba. Zijn functie blijft ouderling/scriba. De wijkouderling 
geeft aan dat zij wil aanblijven als lid van het wijkteam. Haar wordt gevraagd of ze 
dan pastoraal of gewoon wijkmedewerker wil worden. Het geldt dan alleen voor de 
eigen wijk. Ze gaat hier over nadenken. A.s. zondag zal de afkondiging gedaan 
worden door de preses over de functiewijziging de wijkouderling en de oproep 
voor nieuwe ambtsdragers. Er wordt besloten om daarna voorlopig elke week in 
de nieuwsbrief de openstaande vacatures te plaatsen.  
Een diaken meldt dat er op 21 januari door haar een PowerPoint presentatie 
gegeven zal worden waarbij er mensen uitgenodigd worden die wel een kleinere 
taak op zich willen nemen dan zouden deze mensen nog ingewerkt kunnen 
worden door de diakenen. Een aftredend diaken heeft aangegeven nog 1 jaar 
langer aan te willen blijven als diaken waar we heel blij mee zijn. 
 
 
6) Rapportages/terugkoppeling: 
*) College van Kerkrentmeesters 

- Actielijst: Aantal edities In Eendracht 
Dit is nog niet besproken in het CVK. 
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- CCBB is akkoord met begroting 
De kerkrentmeester meldt dat in het CVK de solvabiliteits-verklaring 

gemaakt is. 

Afgelopen weekend was er een kerstmarkt in en rond de Ark. De 

organisatie van de Kerstmarkt heeft aangegeven dat zij de komende jaren 

opnieuw in en rond onze kerk een kerstmarkt willen organiseren.  

Hij meldt dat er een prettig periodiek gesprek is geweest met ds. W. van 

Herwijnen. 

Verder meldt hij dat de pastorie voorlopig voor een half jaar verhuurd is.  

*) Zaken betreffende de Eredienst 
Alles voor de invulling van zowel de Kerstnachtdienst als de eerste kerstdag is al 
heel goed geregeld.  
Verder wordt aangegeven dat er in januari al nagedacht moet worden over de 

invulling van de Passie diensten. De vraag is of de kerkenraad hierover mee wil 

denken. 

*) Taakgroep Pastoraat 
Een ouderling meldt dat de taakgroep niet vergaderd heeft.  

*) College van Diakenen 
De diaconie heeft nog dagboekjes 2025 over. De ouderlingen kunnen ze op 

huisbezoek aanbieden. De dagboekjes liggen in de kerkenraadskamer.  

 *) Taakgroep Jeugd 
Deze taakgroep heeft niet vergaderd.  
De vraag is of de Taakgroep Jeugd voortaan Denktank Jeugd kan heten. 
Denktank Jeugd blijft zo heten omdat deze formeel onder de Taakgroep Jeugd 

valt, dus de naam blijft onveranderd. 

 *) Begeleidingscommissie Predikant met bijzondere opdracht                   

De commissie is niet bij elkaar geweest. 

*) Werk van kerkelijk werker/pastor 
Dit is al besproken bij punt 6. 
 
7) Lief en leed in de gemeente (vertrouwelijk) 
*)Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd. 
 
8) Controle jaaragenda 
De jaar agenda wordt gecontroleerd. 
 
9) Correspondentie, ingekomen stukken/uitnodigingen ter bespreking/ter info 
*) Hoop voor een land in nood 
*) Najaar editie relatiemagazine Ikazia 
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*) Nieuwsbrief classis Delta, incl. uitnodiging werkmiddag “veilig gemeente zijn” 
*) Steun het vakantiebureau met uw gift. 
*) Uitnodiging Red je het wel, afgezegd i.v.m. kerkenraad op 12 december 
*) Gezamenlijke brief NCB en CBB. 
*) Impressie classis vergadering. 
*) Een veilige kerk Een hoopvol perspectief. 
*) Kerkplein, een cadeau voor de actieve kerkleden. 
*) Kerkpunt, kerkproeverij en oriëntatie cursus voor ambtsdragers, met de vraag 
om deze als kerkenraad bij te wonen. 
*) Samenwerkingsovereenkomst Vertrouwenspersonen ter ondertekening. 
Dit is inmiddels gebeurd. 
*) Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2025 Hoeksche Waard 
 
10) Rondvraag 
Er waren geen vragen. 
 
11) Sluiting 
De vicevoorzitter sluit deze vergadering af met het voorlezen van een 
Adventsgedicht. 
 
12) Volgende vergaderingen: 

• Moderamen: donderdag 16 januari 2025, 19.30 uur in de Ark 

• Kerkenraad: donderdag 23 januari 2025, 19.30 uur in de Ark 
 
 
J. Buth      Ben Heuser 
Preses      Scriba 
 

We gaan weer prikken. Prik je mee? 
 

 
 

We starten in de Ark met een kopje koffie/thee en gaan dan met grijper, 
handschoenen en plastic tas het dorp in, voor het inzamelen van zwerfvuil 

in Zuid-Beijerland. 
Wanneer: 1 Maart 2025 9.30 – 11.30 uur 

Meer informatie of aanmelding stuur een mailberichtje naar  
gertrude.eendrachtskerkzb@gmail.com 

of bel naar Gertrude de Vries 0621892164. 
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Kerktuin wordt natuurlijke tuin, deel twee  

Doet u mee?  

 

Het zal u allen inmiddels niet zijn ontgaan dat er al een poosje zogeheten 

piketpaaltjes in het gazon vóór de kerk staan. Die staan er natuurlijk niet voor 

niets.  Zoals in ons eerste schrijven werd aangekondigd wordt er aan de 

toekomstige natuurlijke tuin gewerkt.  

Mits alles gaat zoals gepland, zal deze week, met ingang van 3 maart, worden 

begonnen met het graven.  

Struiken worden waar mogelijk verplaatst, twee terrassen worden aangelegd en 

een stapstenen pad om deze te kunnen bereiken.  

Ook zal het mogelijk zijn om via een bestraat pad met rollator of rolstoel 

gemakkelijk de terrassen op te kunnen rijden.  

 Er komt een pergola die vanaf de parkeerplaats toegang geeft tot de tuin en 

voorlangs het kerkmuurtje, aan de gazonkant, komen links en rechts borders.   

De borders waar de struiken uit gehaald zullen worden gaan gevuld worden met 

een keur aan inheemse planten die qua bloeitijd zoveel als mogelijk zullen 

verschillen, zodat er van het vroege voorjaar tot de late herfstbloei zal zijn.  

Inmiddels heeft de werkgroep Herinrichting Kerktuin niet stil gezeten: elf 

bodemmonsters zijn verzameld om te laten bepalen waar we mee van doen 

hebben.  

Gebleken is dat de PH-waarde over het algemeen aan de lage kant is. Dat wil 

zeggen dat de grond te zuur is. Dat is op te lossen met het strooien van kalk. Ook 

is gebleken dat de grond bijzonder arm is aan voedsel. Op de schaal van 1 tot 7 

scoort de kerktuin gemiddeld een 1,5! Niet erg vruchtbaar dus. Ook dat is op te 

lossen, we hebben adviezen gekregen van Welkoop over hoe te handelen.  

Ook zijn we met een plantendeskundige van Intratuin om de tafel gegaan in 

combinatie met vrijwilligers.   

Het planten van de plantjes en struikjes etc. doen we met alle vrijwilligers die zich 

opgeven.   
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                                   Daarom dan ook deze oproep:     

        

 

Geef jij je op voor het planten van de nieuwe plantjes?  

 

Al is het maar voor 1 uur!  

Wanneer? Zoals het er nu uitziet kunnen we maandag 7 april beginnen. 

Nogmaals, mits alles gaat zoals gepland.  

Misschien vraag je je af, waarom dan pas? Zólang is er toch niet nodig voor het 

graven?  

Klopt. Maar, en dat was o.a. één van de tips die we kregen, we moeten de grond 

een paar weken braak laten liggen, opdat al het ongewenste zaad kan ontkiemen 

dat met het omgraven naar boven is gekomen. Dat schoffelen we dan eerst weg. 

Scheelt een heleboel werk ná het planten en poten! Hiermee is gelijk duidelijk 

waarom het werk enige tijd stil lijkt te liggen.  

Dus even in het kort:  

 

Ja! Met ingang van maandag 7 april gaan we plantjes planten in de kerktuin  

Ik doe mee en geef me op  

Dat doe ik bij Ellen Lankhaar: ellenlankhaar@hotmail.com 

of via whatsapp: 0612857908  

 

Namens Werkgroep herinrichting Kerktuin, Ellen Lankhaar  

 

 

mailto:ellenlankhaar@hotmail.com
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Symbolische schikking veertigdagentijd 2025. 

Het thema dit jaar is “heilig je leven”.                                                                                                                                         

In de veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze 

naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk  vraagt niet om passief afwachten: 

we worden uitgedaagd om “als nieuw” te  leven en te herkennen  waar het op aan 

komt. Jezus stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze 

verantwoordelijkheid te nemen voor onze  medemens, de schepping en de 

samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer heb jij, hebben wij , heeft de 

wereld nodig?                                                                                                                                                               

En hoe blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en het 

leven van genade? 

De halve bol staat symbool voor de aarde.                                                                                                                  

Vanaf het begin van de veertigdagentijd is het kruis aanwezig in de schikking.                                                                                                                                                    

Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de 

sterfelijkheid van de mens.                                                                                                                                                                                     

In de periode die komt wordt het liggende kruis een staand kruis. 

1ste zondag 9 maart  

Vanaf deze eerste zondag gebruiken we de aarde.                                                                                                                

Het kruis ligt op de aarde, schuin naar boven.                                                                                                                      

De lijnen van het kruis worden versterkt door rode takken verticaal en groen 

takken horizontaal op het kruis.                                                                                                                                                                                    

Ze symboliseren de tweesprong, de rode takken symboliseren de verbinding met 

het goddelijke, de groene takken symboliseren de verbinding met het leven op de 

aarde. Groen is de kleur van de toekomst. 

2de zondag 16 maart 

De leerlingen worden intussen nogmaals herinnerd aan wie Jezus is: mijn Zoon, 

mijn uitverkorene, luister naar Hem!                                                                                                                                                                       

Het gaat niet om de eenmalige ervaring van licht en glorie, maar om luisteren , om 

de weg te gaan, Jezus achterna.                                                                                                                                                                   

Via de diepte naar de breedte en hoogte van de Opstanding en het nieuwe leven. 

De hyacint als symbool van de heerlijkheid van God. 

3de zondag 23 maart  

Het kruis komt vandaag weer iets hoger op de aardbol te liggen. Een vijgentak 

zonder vruchten staat naast het kruis om de boodschap “we schieten tekort” te 

versterken.                                                                                                                                                                   

Rode takken benadrukken het geduld en de genade van God 
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4de zondag 30 maart 

De gelijkenis van de verloren zoon staat in een rijtje van drie: over honderd 

schapen, tien penningen en twee zonen.                                                                                                                                                                      

Bij de schapen en de penningen wordt actief gezocht naar wat verloren is, bij de 

zoon niet. De zoon gaat en de vader laat hem gaan.                                                                                                                   

De vader wacht, actief op de uitkijk, hij wordt met vreugde binnengehaald.                                                                        

De oudste zoon, die niet blij is, blijft buitenstaan. Wie is hier nu precies Verloren?                                                                                                                                   

Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te liggen.                                                                                         

Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes :om de zoon die wegging niet te 

vergeten en ook de zoon die thuisbleef niet.                                                                                                                                                          

Aan de takken van het kruis hangen judaspenning en wol, als teken van vreugde 

over dat wat wel gevonden is  bij de schapen en bij het geld.  

5de zondag 6 april 

God heeft recht op ons. Alles wat we zijn, hebben en kunnen, hebben we aan 

Hem te danken. Geven we Hem waar Hij recht op heeft?                                                                                                                 

Alleen zo wordt ons leven nieuw.                                                                                                                                      

De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, staat centraal in deze schikking. 

De tak als verwijzing naar nieuw leven.  

6de zondag 13 april 

Het laatste avondmaal, de Pesachmaaltijd waarin Jezus een nieuwe betekenis 

geeft aan brood en wijn: mijn lichaam, mijn bloed. Ik  geef mezelf aan jullie.                                                                                                                                        

Intussen wordt hij tot drie keer toe verraden.                                                                                                        

Dat hoort ook  bij de voorbereiding op het paasfeest: we kijken in de spiegel, we 

komen tekort. We zijn niet de ideale mensen die we willen zijn.                                                                                               

Intussen danken we aan dit bijzondere Pesach de maaltijd van de Heer.    God 

blijft trouw aan ons. We krijgen telkens een nieuwe kans. Als nieuw!                                                                                                    

Het kruis staat rechtop , boven op de aarde.                                                                                                                           

De druiven en de korenaren verwijzen naar het brood en de wijn. 

Witte donderdag  

Als verwijzing naar de voetwassing : water, een handdoek.                                                                               

Jezus die voorgaat in dienen.                                                                                                                                                     

Niet vanuit een slaafse houding, maar wetende dat Hem alle macht gegeven was.                                                   

Dienen vanuit kracht, vanuit overvloed. In een grote glazen schaal staat het kruis 

in het midden, in water dat schoonwast, water dat leven geeft.                                                                                                                                                                                 

In het water drijven madeliefjes, bloemen die de eenvoud symboliseren.                                                   

Langs het kruis klimt een witte klimplant naar boven.                                                                               

Kamerjasmijn ,symbool van liefde en vreugde met een heerlijke geur.  
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Goede vrijdag. 

We lezen over hoe Jezus gevangengenomen wordt.                                                                                            

Het kruis ligt op de stenen.                                                                                                                                                 

Een liggend kruis zodat we het goed kunnen zien en ons hoofd moeten buigen.                                                 

Tussen de stenen bloeien rode anemonen die het lijden symboliseren.                                                            

Rood, de kleur van pijn en verdriet.  

Stille zaterdag 

De stilte van het graf .                                                                                                                                                       

De dood.                                                                                                                                                                                

De rauwe rouw.                                                                                                                                                                      

Intussen klinkt op Stille Zaterdag al de paasboodschap: “Hij is opgewekt!”.                                                                       

En in de paasnacht klinken de klokken en jubelen we het uit: Hij leeft!                                                                           

De zwarte doek over de schikking ligt er zodat we nog niet kunnen zien wat komt.    

Pasen  20 april 

Paasmorgen.                                                                                                                                                                              

Het licht breekt door.                                                                                                                                                      

Alles wordt nieuw.                                                                                                                                                                 

De dood overwonnen, een nieuwe toekomst breekt open, door onze tranen heen.                                                                            

We volgen Maria in haar weg van rouw en gemis naar de overweldigende 

ontmoeting met Jezus, haar levende Heer.                                                                                                                                                                   

Een explosie van vreugde, in een tuin vol licht en bloeiende bloemen.                                                                                                                                                                                                                   

Trudy van Leenen 

 

Veertigdagenproject ZWO ‘Als nieuw’ 

Het thema dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We kijken 

uit naar het koninkrijk van God. Tegelijkertijd zien we ook al wat van dat koninkrijk 

in het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en partnerorganisaties van Kerk 

in Actie wereldwijd doen voor mensen in nood. Ga in deze Veertigdagentijd mee 

naar kerken en gemeenschappen in China, Colombia, Moldavië, de Golfstaten en 

Oekraïne, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde 

beweging van geloof, hoop en liefde.  

De collectes zijn vanaf 9 maart t/m 20 april. Informatie over de collectes vindt u 

elders in  “In Eendracht” en in de nieuwsbrief. 

Mogen wij op uw steun rekenen?                                             De zwo-commissie 
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Actie Kerkbalans 2025  

Donderdagavond 30 januari hebben wij als College van Kerkrentmeesters (CvK) 
de zogenaamde telavond van de Actie Kerkbalans 2025 gehouden.                    
Het resultaat van de dit jaar gehouden actie is positief te noemen.  
We hebben die avond namelijk een totaal van ruim € 119.000,00 aan 
toezeggingen mogen noteren. Dat is € 2.500,00 meer dan dat we begroot hadden 
voor de actie van 2025. 

Eén van de taken van ons als kerkrentmeesters is het zorgdragen voor  
de financiële middelen voor het in stand houden van onze gemeente.  
Een belangrijk gegeven daarbij is dat een kerk niet kan bestaan zonder de 
financiële middelen die de gemeenteleden jaarlijks bij elkaar brengen.            
Vanuit haar rol en taak is het dus noodzakelijk dat het CvK niet alleen naar het 
totale bedrag van de actie kijkt, maar dit bedrag ook in detail analyseert. Vandaar 
dat u in het onderstaande veel cijfers en percentages vermeld ziet staan. 

We gebruiken deze analyses vervolgens om de kerkenraad te adviseren over het 
toekomstige beleid van onze gemeente. 

De uitkomst van de eerste vijf analyses die we hebben gedaan, willen wij graag 
met u delen. 

1. We hebben 495 adressen voor de actie aangeschreven en van 321  
van deze adressen hebben we een toezegging mogen ontvangen.  
Dat houdt in dat 65% van onze gemeenteleden bijdraagt aan de actie.  

2. Het blijkt dat bijna 50% van het toegezegde bedrag aan de Actie Kerkbalans 
komt uit de groep van leden, ouder dan 70 jaar.  

3. De groep gemeenteleden jonger dan 50 jaar heeft 16,5% van het totale 
bedrag toegezegd.  

4. 85% van het toegezegde bedrag wordt bijgedragen door in totaal  
27% van onze gemeenteleden. 

5. 28% van het toegezegde bedrag komt van gemeenteleden met een 
zogenaamde schenkingsakte.  

In de volgende vergadering van het CvK gaan we nog verder in op de details van 
de uitkomsten van de Actie Kerkbalans 2025. We zullen u daar verderop in het 
jaar van op de hoogte houden. 

We zijn blij dat veel gemeenteleden ook hun financiële betrokkenheid hebben 
laten zien en zijn iedereen, die zijn of haar (financiële) steentje aan de actie heeft 
bijgedragen, zeer erkentelijk!        CvK                                                                                                                   



17 
 

Paasgroetenactie 2025 

Al vele jaren sturen gemeenteleden uit Zuid-Beijerland een Paasgroet aan 

gevangenen in het buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst 

van Amnesty International. Wilt u dit jaar ook (weer) mee doen? 

Sinds vorig jaar worden er geen kaarten meer naar mensenrechtenactivisten (via 

Amnesty) verstuurd. Deze mensen mogen namelijk geen kaarten met religieuze 

teksten ontvangen. Deze kaarten worden tegengehouden en komen dus nooit bij 

hen aan. 

Het thema van de kaarten: 

De afbeelding op de paaskaarten van 2025 is gemaakt 

door een gedetineerde man in de penitentiaire inrichting 

in Veenhuizen. Dit jaar is het thema van de 40 dagentijd 

“Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons 

leven als nieuw”.  

Een Paasgroet aan iemand die je niet kent... 

Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die 

u niet kent. Zelfs aan iemand van wie u de naam niet 

kent: Nederlandse gedetineerden of Engelstalige 

gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Dat 

doen we om hun privacy te waarborgen. Dat voelt 

misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar uit de 

reacties blijkt wel, dat uw groet toch zeer gewaardeerd 

wordt en de mensen goed doet.  

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 

www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

U kunt aan de kaart wel een persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of 

bemoediging op uw Paasgroet: een Bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een 

gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt...   

Meedoen aan de Paasgroetenactie 
 
Na de dienst van zondag 16 februari worden de paasgroetenkaarten uit gedeeld. 
Er zijn 2 soorten kaarten: De dubbele Nederlandse kaart en de Engelse kaart. 
Plak op de dubbele Nederlandse kaart aub een postzegel in het kader, dan kan de 
gedetineerde deze kaart zelf aan iemand sturen.  
 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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Daarna alleen nog een persoonlijke wens of een gedicht (in het Nederlands of 
Engels) of bv. een tekening van een kind op de kaart zetten. Er zitten ook 
voorbeelden van wensen in het Engels bij de kaart.  
 
Meer dan een naam is niet nodig! 

                                                                                                                                         
Onderteken de kaarten aan gevangenen altijd met uw naam. Vermeldt nergens uw 

adres of woonplaats. 

Hoe verstuur ik een Paasgroet? 

Nadat u de kaart beschreven hebt, kunt u de kaart(en) weer inleveren in de kerk 

op zondag 23 februari of 2 maart. De kaarten moeten dit jaar door de ZWO 

commissie in een verzamel enveloppe naar 1 centraal punt gestuurd worden. De 

kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in 

Nederland. 

Alvast bedankt voor uw inzet namens de ZWO commissie, Lisette van Leeuwen 

 

Pastoraat 

Sinds januari van dit jaar is er een vacature wijkouderling in wijk 1 (Lia Stolk trad 

na 4 jaar af) en in wijk 4 (Ben Heuser wordt scriba en legt het ambt van 

wijkouderling neer).  

Daarom worden Gerrit Boon en Ria de Groot waarnemend wijkouderling: Gerrit  

van wijk 1 en Ria van wijk 4. Zij bezoeken gemeenteleden jonger dan 80 jaar. Ds 

Wout van Herwijnen bezoekt de gemeenteleden ouder dan 80 jaar in alle wijken. 

Het gemis van een predikant doet zich nu zeer gelden. 

Toch willen we graag het wel en wee met u delen. De wijkmedewerkers zijn onze 

ogen en oren in de wijk, maar niet alles is bekend. Neem daarom gerust contact 

met ons of de wijkmedewerkers op. Of meldt het de redactie van de Nieuwsbrief 

(Familieberichten) Teuny van der Giesen 0186-661930 / 06-27495140. Ria 06-

33586075; Gerrit 06-25448935.  

We hopen toch dat de vacatures “wijkouderling” bezet zullen worden, want dan 

kan het pastoraat goed functioneren!     

                                                                                                                            

Gerrit Boon 
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UITNODIGING WIJKMIDDAG VOOR WIJK 5 

 
We nodigen u uit voor een gezellige middag voor jong en oud van wijk 5 
op  

                               vrijdag 21 maart 2025 

 
Vanaf 12.00 uur kunt u binnenlopen waarna we om ca. 12.30 uur willen 
starten met een overheerlijk 
 

"PANNENKOEKENBUFFET" 
 

Vervolgens spelen we een leuk spel met elkaar en sluiten deze middag af 
met koffie of thee met een zelfgebakken lekkernij.  
Dit alles vindt plaats in De Ark aan de Koninginneweg. 
 
In het verleden organiseerden we dit ’s avonds, maar we willen het dit jaar 
’s middags uitproberen in de hoop dat er meer mensen komen. 
We hopen op deze manier van gemeente zijn met elkaar een fijne middag 
te hebben. 
 
Wilt u zich opgeven voor deze middag of wenst u opgehaald te worden, 
neem dan contact op met: 
 
Dick Saarloos, tel. 612781, e-mail dicksaarloos@hetnet.nl  of: 
Margriet Roubos, tel. 662551, e-mail: roubos1@gmail.com 
U kunt zich opgeven t/m 18 maart a.s. 
 
Vriendelijke groeten van uw wijkteam, 
Dick, Margriet, Ria en Gerrit 
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