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Kerkdienst 19 januari 2025 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  
  
Voorganger:     Ds. F.C. de Ronde uit Barendrecht  
Ouderling van dienst:  Gerrit Boon  
Diaken van dienst:   Peter de Hoog  
Organist:      Adri Poortvliet  
Beamer:      Jesse Jongenotter  
Beeld en geluid:    Hugo Wols  
Lector:      Anja Boon  
Koster:      Jan Saarloos  
Kindernevendienst   Linda Bezemer  
Oppas:      Jaqueline Voogt  
Groeters:      Paula en Dik v.d. Wel  
  
Welkom door ouderling van dienst   
 
Aanvangslied: 217 1,2,3,4,5 de dag gaat open   
1 De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 
Stil gebed - votum – groet  
 
Zingen van “Klein Gloria”   
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne,  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
Gebed om  ontferming   
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Zingen lied 826 1,2,3: O Christus woord der eeuwigheid  
1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten. 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest    
 
Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar”  
(tijdens het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kinderdienst)  
1 Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht.  
Dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht.  
3 Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 
 
Schriftlezing:   
Lucas 2 : 40:52  
40Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.  
De twaalfjarige Jezus in de tempel  
41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, 
maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest vertrokken ze naar 
huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de 
veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze 
hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze hem niet vonden, 
keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze hem in de 
tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen 
die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48Toen zijn ouders hem 
zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je 
vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt 
u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze begrepen 
niet wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan 
gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. 52Jezus groeide 
verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.  
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Zingen: Psalm 84 1,3  
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: 837 1,2,4 Iedereen zoekt U jong en oud  
1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen.     
2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door  
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
4 Koning, uw rijk is zo nabij  
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Afscheid en herbevestiging ambtsdragers  
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Lied 362 1,2 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat  
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Dankgebed, stil gebed en “Onze Vader”  
 
Collecte (De kinderen komen terug van de kindernevendienst)  
 
Zingen: 782 1,2,3  het koninkrijk is voor een kind dat zorgloos speelt  
1 Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt 
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt; 
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
2 De mensen willen macht en eer en voeren strijd 
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid; 
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
3 Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan 
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 
 
Zegen des Heren, gevolgd door gezang 415: 3.  
3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer! 
 

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie of thee in ‘De Ark’ 


