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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-619874 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: vacant 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 

of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”   FEBRUARI 2025 
 
   inleveren  uiterlijk  8  JANUARI  2025 
 

email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 
 

 

 

mailto:scriba@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl/


2 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

    

  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

  5 januari 10.00 uur 
Ds. J. van Popering, 
Aalsmeer 

Nieuwjaarsdienst 

12 januari 10.00 uur 
Ds. S.N.D. Francke, 
Middelburg 

 

19 januari 10.00 uur 
Ds. F.C. de Ronde, 
Fijnaart 

(Her)bevestiging 
Ambtsdragers 
Voorbereiding M. v.d. Heer 

26 januari 10.00 uur 
Ds. T. Meijer, 
Puttershoek 

Viering en dankzegging 
Maaltijd van de Heer 

 2 februari 10.00 uur   

 
 

Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 

 
Kerkdienst gemist? 
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 

 
Leesrooster van de kindernevendienst voor september 
  5 januari Johannes 1:19-34 Johannes en Jezus  
12 januari Johannes 2:1-12 Jezus verandert water in wijn  
19 januari Johannes 3:1-13 Jezus en Nikodemus  
26 januari Johannes 3:14-21 Zo groot was Gods liefde voor de mensen 
 
Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 
 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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Collectedoelen 
 

KIKA= kinderen kankervrij 

Elk jaar krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment overleeft 

81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose.                                   

Dit was 20 jaar geleden 72%. Belangrijk bewijs dat onderzoek echt loont en de 

kans op 100% genezing steeds dichter bij komt.                                               

Deze onderzoeken waarin Kika investeert, richten zich op verschillende thema’s. 

Denk aan betere medicijnen, minder pijn tijdens de behandelingen, meer kans op 

genezing en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten, ook na de 

behandeling. 

HOOP voor ALBANIE 

HvA is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en armoedebestrijding in 

Albanië. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit 

in haar werk. Zij blijven zich inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand van 

de samenleving. Voornamelijk weeskinderen, zieken, armen, gehandicapten, 

verslaafden en de Romabevolking.                                                                         

Zij werken samen met de lokale kerken, om hen te ondersteunen om “de Blijde 

Boodschap” te verspreiden. 2x per maand vertrekt een volle vrachtwagen met 

hulpgoederen naar Albanië. Met kleding, meubels, medische hulpmiddelen, 

voedsel ed. Voor in gevangenissen, ziekenhuizen, kinder- en ouder-projecten. 

Voor kerken of bouwprojecten. 

DATUM COLLECTEDOEL 

5 januari KIKA 

12 januari KIKA 

19 januari Hoop voor Albanië 

26 januari Hoop voor Albanië 

 
 
 
Aankoop van collectebonnen:  
collectebonnen@eendrachtskerk.nl  
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7337 63  

 

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl


4 
 

COLLECTEVERANTWOORDING NOVEMBER 2024 

Kerk :         Collectes             €  1.545,83                                             

Digitaal    €     134,50                               

Totaal                  €  1.680,33 

                      Gift dankdag       €       50,00   

    Digitaal    €  1.905,00               

    Totaal                  €  1.955,00   

*********************************************************************************                                                                                            

Diaconie: Open Doors   Collecte        €     366,99                                                                                   

    Bank    €     249,00                                                             

    Totaal                  €     615,99 

    Kinderen Oekraïne    Collecte         €     237,90                                                   

    Bank        €       49,50                                                

    Totaal                  €     287,40                              

                 Gift bloemen                                         €       10,00 

 
Namens de diaconie, Paula van der Wel 

 
 
Beste mensen, 
 
Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons ter gelegenheid van ons 60 jarig 
huwelijksjubileum op 3 december l.l. ons uw   felicitaties deden toekomen en 
goede wensen voor de toekomst. Soms persoonlijk met een handdruk, maar 
vooral het grote aantal kaarten dat  wij mochten ontvangen heeft ons blij en 
dankbaar verrast. 
 
Heel veel dank aan u allen. 
 
Dirk en Sjanie Dekker 
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        In                      Memoriam 
 

 

Janny Konijnendijk-Visser 

Geboren op 5 januari 1934 – overleden op 4 december 2024 

Janny was een vrouw die met haar talenten verantwoordelijk in het leven stond. 

Verantwoordelijk tegenover de mensen om haar heen, haar man, kinderen, 

familie, zaak, kerk en samenleving.  

Janny is geboren in een groot gezin. Ze trouwde met Gerrit. Ze hadden een 

onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Drie kinderen kregen ze. Janny was een 

zelfstandige vrouw, intelligent, een harde werker. Janny was de drijvende en 

dragende kracht. De agenda!  

Janny was erg betrokken op de familie en gedreven door de liefde. Daarom was 

er bij de stukken die ze klaar had liggen ook de tekst over de liefde uit 1 

Corinthiërs 13 ‘Zo blijven dan…., maar de meeste is de liefde.’ In 1 Corinthiërs 13 

gaat het over agapè-liefde. Dat is liefde die van één kant kan komen. De 

onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde. Met deze liefde stond Janny tussen 

de mensen om haar heen. ‘Waar anderen afhaakten’, zeiden de kinderen, ‘bleef 

Janny trouw.’ Geweldig. Daarom was iedereen welkom bij haar en wat had ze een 

open huis voor de kleinkinderen om bij haar te logeren. ‘Oma die zo gezellig 

appte…’ Die onvoorwaardelijke liefde heeft ze ook overgebracht op de kinderen. 

Maandag 2 december heb ik in het Ikazia afscheid van haar genomen. Ik heb haar 

zegenend bij God gebracht. En zo ging ze naar God. De dood heeft niet het 

laatste woord, geloofde ze. Het is Pasen geweest. Jezus heeft een gat gemaakt in 

de muur van de dood.  

Daarom lag er bij de stukken nog een briefje. Misschien wel het mooiste. Dat 

prachtige stuk uit Romeinen 8: ‘Ik ben ervan overtuigd, (verzekerd staat in de 

vorige vertaling), dat noch dood, noch leven mij kan scheiden van de liefde van 

God, die is in Christus Jezus onze Heer.’ Eigenhandig geschreven. En zo hebben 

wij haar laten gaan naar ‘het land van louter licht.’ Naar Hem, Die één en al liefde 

is. 

Pastor ds. Wout van Herwijnen. 
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Auto’ s 

 

Snelheid 

Ook als we met een auto deelnemen aan het verkeer, kunnen we er voor zorgen 

dat de CO2 uitstoot wordt beperkt. Zo heeft de overheid in 2020 een krachtige 

maatregel genomen door de maximumsnelheid overdag terug te brengen naar 

100 km. Wat mij betreft wordt deze maatregel uitgebreid naar dag én nacht. 

Helaas zijn er momenteel weer plannen om de maximumsnelheid op bepaalde 

trajecten weer te verhogen naar 130 km.  

De huidige verlaging naar 100 km levert landelijk op jaarbasis een besparing op 

van 0,8 megaton CO2 (1 megaton = 1 miljoen ton = 1 miljard kilogram). Dat is een 

emissiereductie van 12% van alle personen- en bestelauto’s.   

 

Bandenspanning 

Een andere manier waarop je met je auto de CO2-uitstoot kunt beperken, is door 

ervoor te zorgen dat je banden op spanning zijn. Zo’n 60% van alle auto’s rijdt met 

een te lage bandenspanning. Dit komt doordat banden altijd langzaam spanning 

verliezen (2 tot 3% per maand) en dus regelmatig moeten worden bijgepompt. 

De meeste mensen pompen hun autobanden op bij tankstations. Helaas laat 

onderzoek zien dat deze pompen niet gebruiksvriendelijk zijn: 70% tot wel 90% 

van alle automobilisten rijdt na gebruik weg met nog steeds een te lage spanning. 

Ruim 35% rijdt onbewust en ongewild zelfs weg met een lagere spanning. 

Als alle auto’s met de juiste bandenspanning zouden rijden, zouden we zo’n 0,4 

megaton CO2 per jaar aan uitstoot besparen.  

Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten is dat ze zo’n € 100 per jaar aan 

benzinekosten kunnen besparen door af en toe hun banden op te pompen. 

Hardere banden leveren niet alleen geld en CO2-winst op, ze zijn ook veiliger en 

leiden tot minder slijtage, waardoor er minder microplastics in het milieu belanden. 

Ook veroorzaken ze minder verkeerslawaai. 

 

Namens de werkgroep Groene Kerken, 

Tejo Vink.  
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Dingen zijn niet altijd wat ze lijken  

“Het raadsel van volgende week is: zij was meester én juf.  

Wie heeft enig idee over wie dit gaat?” 

“Iewwwww!” zegt Erkan uit groep 8, waarbij hij zijn walging luidkeels etaleert.  

“Iew?” vraag ik. 

“Juf, serieus…..  een transgénder natuurlijk, smerig gewoon!”  

“Smerig?” vraag ik, nu ontsteld met opgetrokken wenkbrauwen. 

“Ik ben óók meester én juf.” 

 

“Het raadsel van deze week is: muur van water.  

Wie heeft daarover nagedacht?” 

“Die is simpel, zal Daniël uit groep 5 later die dag zeggen, dat is een tsunami 

natuurlijk!” 

“Mmm, begrijpelijk dat je dat denkt, maar… het heeft niet te maken met de natuur.” 

“Oh, een waterval!” 

“Is dat geen natuur, dan?” 

“Ehm, ja, maar… water… dat is natuur…. toch, juf?” 

 

In het dagelijks leven sta ik voltijds voor de plusklas op een relatief grote school -

600 leerlingen- in Rotterdam Kralingen. In de plusklas werk ik met uitdagende 

opdrachten van het Vooruitwerklab van het CBO. Dit is niet omdat de slimmeriken 

zich vervelen en wij hen uitdaging moeten bieden, maar omdat zij doorgaans de 

‘wrijving’ bij het leren missen die anderen wel ervaren en die noodzakelijk is om te 

‘leren leren’ én om hun persoonlijkheid en leerhouding te ontwikkelen voor het 

leven-lang-leren dat voor hen ligt. Iedere week start ik met een microles over 

bijzondere landen, mensen, dieren, enz. Een hint daartoe krijgen zij in de vorm 

van een raadsel een week eerder.  

De reacties deze week (1ste adventsweek) waren kostelijk, zoals deels weinig 

charmant. In onze hedendaagse samenleving worden woorden en termen vaak 

anders geïnterpreteerd dan hoe ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Tussen dat wat 

wordt gezegd en niet bedoeld en dat wat niet wordt gezegd en wel bedoeld, gaat 

het meeste begrip verloren.  

Het fenomeen van ‘jumping to conclusions’ is niet nieuw. De Bijbel leert ons al 

eeuwenlang dat we verder moeten kijken dan dat wat we denken te zien. In het 

Oude Testament lezen we: ‘Maar de Heere zei tegen Samuel: Het is namelijk niet 

wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is (1 Samuel 16:7 HSV). 

In het Nieuwe Testament zegt Jezus: “Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar 

vel een rechtvaardig oordeel” (Johannes 7:24 HSV).     
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Het benoemt beide enerzijds hoe beperkt onze menselijke kijk op dingen is of kan 

zijn en roept indirect op om de tijd te nemen om te begrijpen wat er werkelijk wordt 

bedoeld.  

Is die buurvrouw die niet groette uit de hoogte? Of was zij zo in gedachten 

verzonken doordat zij erg tobt over haar kind? Haar werk? Haar huwelijk? Ziekte? 

Is die dakloze een domme opvreter die zijn lot aan zichzelf te danken heeft? Of 

was die man ooit hoogopgeleid en succesvol, maar werd hij door een ongekende 

Job-ervaring ingehaald? Is die stille leerling die steeds niet weet waar je met de 

les bent gebleven en haar huiswerk niet maakt, ongeïnteresseerd? Of moet zij 

thuis volwassen zorgtaken van onmachtige ouders overnemen, waar niemand iets 

van weet?  

Vaak berusten onze ideeën op hoe we gepokt en gemazeld zijn, op wat we horen 

of denken te horen, al dan niet terloops én wat we zien of denken te zien. Het leidt 

tot het trekken van voorbarige conclusies. De Bijbel wist dit eeuwen geleden al 

mooi te schetsen: dat natuurlijk de priester of de leviet de gewonde Joodse man 

gaat helpen (Lucas 10: 25-37) en dat de herdersjongen vanzelfsprekend kansloos 

is tegen de onoverwinnelijke reus (1 Samuel 17). Toch? Ambulanciers zouden 

zeggen: “Aannames zijn dodelijk.” Dus in beide gevallen eindigt het als feel-good-

story die zo kan worden verfilmd door Netflix met: against the odds. Boodschap 

van de één: kijk verder dan de sociale verwachtingen en vooroordelen. En van de 

ander: kracht en bekwaamheid zijn niet altijd zichtbaar aan de buitenkant.  

 

Laten we in het nieuwe jaar met open ogen en harten naar de wereld kijken, 

voorbij het oppervlakkige, vanzelfsprekende, gewenste en verwachte. Laten we 

net als Paulus zorgen dat wat we zeggen ‘iets goeds is, dat nuttig is tot opbouw, 

opdat het genade geeft aan hen die het horen (Efeziërs 4:29).  

 

Ik wens u allen voor het nieuwe jaar Gods glimlach over uw leven en dat van hen 

die u lief zijn toe: shalom! 

Judith Hegeman-Boeijinga 

                                                                                                                                

PS De persoon van het raadsel betreft Marie Popelin, voorvechtster voor 

vrouwenrechten, meester in de rechten én onderwijzer (ik ben kandidaat-notaris 

en mag derhalve de titel ‘meester’ dragen, naast eretitel ‘juf’). De muur van water 

betreft de Stelling van Amsterdam, een unieke verdedigingslinie en Unesco 

werelderfgoed.                                                                                                                                        
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Verslag van de presentatieavond Kerktuin 

Zoals aangekondigd werd op 28 november een presentatie gegeven van het 

ontwerp van de kerktuin. De inleiding werd gedaan door Jan Saarloos. 

Daarbij legde hij uit dat ervanuit een opdracht van Groene kerken, waar wij deel 

van uit maken, een EKO-scan is gemaakt van de tuin en dat de conclusie was dat 

de tuin kaal oogt en dat de biodiversiteit ver te zoeken is.  

Daar zijn stappen te maken, zoals in ons vorig bericht betreffende dit onderwerp al 

aan de orde is gekomen. 

Voorts stelde hij het werkgroepje voor dat zich met dit project bezighoudt: Jan zelf, 

Peter Lankhaar en ondergetekende. 

Vervolgens kwamen de wensen aan bod waaronder: onderhoudsvriendelijk door 

bodembedekkers, een stilteplek die aansluit bij het stiltecentrum, zitplaatsen, grote 

variatie gewas, vleermuiskasten, gebruik maken van inheemse planten en bomen. 

In aansluiting daarop legde Ellen het belang van de inheemse planten uit. Deze 

spelen een sleutelrol in  het leven en overleven van lokale insecten en andere 

dieren en zijn vaak beter bestand tegen plaatselijke plagen en ziektes.  

Om een beeld te krijgen van hoe het zou kunnen worden werden dia’s getoond 

van de huidige situatie en de situatie na de herinrichting. 

Er wordt gestreefd naar het behoud van de symmetrie die zo kenmerkend is voor 

onze prachtige kerk. En naar minder onderhoud. De struiken links op de foto 

worden verplant naar plaatsen waar ze kunnen uitgroeien, bloeien en vrucht 

dragen. Dat levert voedsel en scheelt ook nog eens aan snoeiwerk. 
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De borders worden beplant met vaste planten die vanaf het middenpad naar de 

zijkanten toe in hoogte toenemen. Achter het kerkmuurtje komen bottelrozen met 

hun heerlijk geurende rozen in het voorjaar en vervolgens de prachtig oranje 

bottels die langdurig kleur gaan geven, maar ook voedsel. 

Op de foto’s hierboven ziet u het linker gedeelte van de voortuin. Daar komt een 

terras met banken met over het gazon over de hele breedte een stapstenen pad, 

maar ook vanaf de stoep langs de kerk vandaan een pad voor rolstoelen. Een 

dergelijk terras komt ook in de rechter voortuinhoek. 

Bovenstaand terras sluit min of meer aan op het stiltecentrum. Het idee is om daar 

d.m.v. struiken een intieme hoek te creëren waar je van af de weg niet zichtbaar 

bent zodat je in alle rust plaats kunt nemen, zonder dat voorbijgangers 

goedbedoeld de aandacht vragen. 

Na de fotopresentatie door Ellen nam Jan het stokje weer over en gaf  een ruwe 

schets van de te verwachten onkosten. Het fijne is dat de Rabobank 7500 euro 

heeft gedoneerd voor dit project! De verwachting is dat we zelf ook een dergelijk 

bedrag zullen nodig hebben, maar afhankelijk van wat u als kerklid inbrengt aan 

planten etc. zal dat minder zijn. 

Voor zo’n project is natuurlijk een planning nodig: 

• 3 tot en met 14 februari (week 6 en 7) wordt het volgende gedaan, mits 

het weer meezit: 

o Struiken verplanten of afvoeren door firma Trouw en vrijwilligers 

o Borders klaarmaken voor het planten van vaste planten etc. 

o Bestraten 

o  
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• 10 tot en met 21 maart (week 11 en 12) 

o Poten van planten, struikjes en enkele bomen 

o Pergola monteren (deze komt in de geplande struikenrand langs het pad 

naar de Ark en geeft vanaf de parkeerplaats toegang tot de tuin) 

o Banken en tafels 

                                                                                                                  

Uitvoering: 

o Plant schema: Ellen Lankhaar met hulp van liefhebbers 

o Grond en tegelwerk: Fa. Trouw 

o Vrijwillige assistentie bij grond en tegelwerk 

 

Wie gaan het doen?  

Wij en alle andere betrokken kerkleden want er zijn: 

o Helpers nodig voor het uitplanten (eenmalig project)) 

o Helpers nodig om jonge planten en struiken te snoeien en bloemen 

knippen voor beter uitstoelen en bloeien (vooral in het begin, later minder 

van node) 

Na de presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Een goede tip was 

om de bodem te onderzoeken op PH-waarden i.v.m. de groeikansen van de 

beoogde planten etc.  

Voorlopig zal niet het volledige plan dat ook de zij- en achtertuinen beslaat 

uitgevoerd gaan worden i.v.m. de plannen voor de bouw achter de kerk.  

Nadat Jan de presentatie had afgesloten kreeg Hans van Brakel het woord. Hij liet 

met dia’s zien hoe het huizenplan er in deze fase van ontwikkeling uitziet. Wat dat 

gaat betekenen voor de begroeiing achter de kerk is nog niet geheel duidelijk, 

eerst moet alles definitief worden. 

Dat betekent voor het tuinplan dat we dit jaar dus slechts een deel kunnen 

uitvoeren. Op zich niet zo heel verkeerd, we kunnen er dan alle aandacht aan 

besteden tenslotte. 

Het eerste jaar zal alles nog wat povertjes zijn, de struikjes moeten struiken 

worden, de plantjes planten, maar ik weet zeker dat men, als het eenmaal zover 

is, er van harte van kan genieten! 

Dan zal de kerktuin letterlijk bloeien als een roos! 

Namens de het werkgroepje Kerktuin, Ellen Lankhaar 
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Tuinploeg zoekt vrijwilligers 

De tuinploeg onderhoudt de tuin van de kerk en de pastorie. We hebben een 

ploeg van 20 personen en we werken in 5 groepen van 4. We beginnen half maart 

tot half november. Wij doen dat om de veertien dagen op een zaterdagochtend. 

Om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld gezondheid, zijn er enkele 

medewerkers gestopt. Nu zijn wij weer op zoek naar nieuwe enthousiaste 

vrijwilligers die met ons mee willen doen. We beginnen op die zaterdagochtenden 

om 9 uur en stoppen om 12 uur. Tussendoor drinken we een lekkere bak koffie. 

Iedereen is 3 a 4 keer per jaar aan de beurt. De tuinploeg bestaat nu alleen uit 

mannen en we zouden het  leuk vinden als ook vrouwen zich aanmelden. 

Heeft u belangstelling om met ons mee te doen? U kunt altijd informatie bij 

ondergetekende aanvragen. We hopen dat we met ingang van het nieuwe seizoen 

weer compleet zijn. 

Mogen we op u rekenen? 

Namens de tuinploeg,  

Peter Lankhaar. 

 

 

Actie Kerkbalans 2025 
 
Van zaterdag 11 tot zaterdag 25 januari is het weer tijd voor de Actie Kerkbalans. 
Tijdens deze actie. die al meer dan 50 jaar wordt gehouden, doen kerken een 
beroep op hun gemeenteleden voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt 
gebruikt voor onderhoud en verwarming van de gebouwen en voor salarissen. In 
onze kerk staat de Actie Kerkbalans op de begroting van 2025 voor € 117.500,00.  
 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dus op naar de kerk van morgen!  
 
We hopen dat u ruimhartig zult bijdragen! 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Hans van Brakel, voorzitter  
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Alpha cursus 
 
Op 20 januari start er weer een nieuwe Alpha cursus. Alpha is een serie 
bijeenkomsten waarin je samen met anderen op een laagdrempelige manier het 
christelijk geloof ontdekt. Iedereen die meer over het christelijk geloof wil weten is 
welkom; mensen die nog nooit iets van het christelijk geloof hebben gehoord, 
mensen die christelijk zijn opgevoed maar daar al jaren niets meer mee hebben 
gedaan, en ook mensen die wel gelovig zijn en naar de kerk gaan maar zoeken 
naar verdieping.  
 

 
Elke Alpha-bijeenkomst begint met 
een lekkere maaltijd, daarna wordt 
een inleiding gegeven over het onderwerp 
gevolgd door een goed gesprek. Er wordt 
gewerkt met het Alpha werkboek. Elke 
cursus avond wordt er een hoofdstuk 
behandeld, zoals ‘Wie is Jezus?’, ‘Bidden 
waarom en hoe?’, ‘Hoe leidt God ons?’, en 
de bijbehorende bijbel teksten gelezen. 
Tijdens de gesprekken mag je alles zeggen, 
er is ruimte voor iedere vraag of mening. 
 
 
De eerste avond is een introductieavond om 
te kijken of je het wat vindt. De cursus duurt 
12 weken, vindt plaats iedere 
maandagavond en één zaterdag, en is 
gratis. De cursus wordt gegeven bij de 
familie Oudijk in Goudswaard.  
 

 
Afgelopen jaar heb ik deze Alpha cursus gevolgd. Heel lang ben ik niet naar de 
kerk geweest, sinds een aantal jaren weer terug, maar wel nog altijd met veel 
vragen. Het was fijn om te merken dat veel vragen door anderen worden gedeeld. 
Omdat het een gemêleerd gezelschap was, met mensen nieuw in het christelijk 
geloof en mensen die al jaren gelovig zijn, ontstonden er hele fijne gesprekken 
vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Het heeft mijn geloof versterkt. 
 
Misschien is er iemand in jouw omgeving die veel kan hebben aan onze Alpha? 
Aanmelden kan via email j.barendregt5@chello.nl of tel 0186-691253. 
 
Anita Dekker 
 

mailto:j.barendregt5@chello.nl
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Opknapbeurt De Ark en tuinmuur 
 
Toen de vernieuwde en uitgebreide Ark in september 2008 werd heropend, 
konden we niet vermoeden dat het gebouw zo veelvuldig zou gaan worden 
gebruikt. We zijn daar blij mee, want het is goed voor een omzet van zo’n € 
30.000,00 op jaarbasis. We zijn alle vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet, met 
de trouwe dames van het beheer voorop! 
 
Veelvuldig gebruik vraagt om onderhoud en daar is het nu tijd voor, want zo 
houden we het pand aantrekkelijk voor de huurders. We sluiten de deur in week 2 
tot in de loop van week 4 van 2025 om te schilderen, te sauzen en de vloeren aan 
te pakken. Verder worden de 21 jaar oude ketels van  
De Ark vervangen, evenals de defecte schuifwand tussen zaal 2 en 3.  
 
Ook de tuinmuur langs de Koninginneweg is hard aan onderhoud toe. Binnenkort 
wordt het metselwerk nagelopen en de schade aan de stalen buizen hersteld. In 
het voorjaar willen we met vrijwilligers de stalen buizen schoonmaken en 
schilderen.  
U ziet: volop aan het werk en in beweging! 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Hans van Brakel, voorzitter 

 

GREAT IS THE LORD                                                                          

-interactieve avond rond Engelse psalmbewerkingen-  

Kunt u ook zo genieten van de rijke Engelse koortraditie? Reformatorische 

Oratorium Vereniging Psallite Deo nodigt u uit voor een interactieve avond. D.V. 

woensdagavond 15 januari bent u hartelijk welkom in de prachtige oude kerk van 

Heinenoord, de vaste repetitielocatie van Psallite Deo. Deze avond zingt Psallite 

Deo met en voor u! Onder andere zullen we aan de slag gaan met psalm 90 en 

psalm 100. En heeft u weleens een chant gezongen? Dat is werkelijk een hele 

ervaring; al zingend ‘reciteren’ we een onberijmde psalm. Onze dirigent Arjen J.A. 

Uitbeijerse voorziet van informatie en zal zowel koor als aanwezigen praktisch aan 

het werk zetten. Het belooft een muzikaal ontmoeten te worden met veel 

samenzang. U heeft geen zangervaring nodig, iedereen is welkom. De avond 

heeft een laagdrempelig karakter. Aanmelden is niet nodig. Psallite Deo zorgt voor 

de bladmuziek. 

Tijd: 20.00-21.30 uur                                                                                              

Adres: Hofweg 2a, Heinenoord                                                                              

Zie www.psallitedeo.nl  

Toegang gratis, na afloop collecte voor de onkosten. 

http://www.psallitedeo.nl/
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