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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 377 vers 1,2 en 3
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij —

o Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid —
o Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,

bij wie mijn ziel genezing vindt —
o Lam van God, ik kom.

Stilte en drempelgebed

Lied 377: 4

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij —
O Lam van God ik kom.

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Kyriegebed



Loflied Psalm 103: 2, 3 en 9

2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israél zijn zegen uitgestort.

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,

die ons niet doet naar alles wat wij deden,

ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.

Komt allen tot de lof des Heren saam.

Lof zij den Heer in hemel en op aarde,

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Gesprek met de kinderen

Lied We gaan voor even uit elkaar
1 Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God,

op Hem zijn wij gericht.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Gebed om de Geest

1¢ Lezing Psalm 62: 6-9

6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten. 7 Hij alleen is
mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. & Bij God is mijn redding
en mijn eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. ° Vertrouw op Hem, mijn
volk, te allen tijde, stort uw hart uit bij Hem, God is onze schuilplaats.

Lied 695:1,2en 3

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen,

geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.



Al mijn wonden heelt Gij:

Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik:

mijn tijd is in uw hand.

Inleiding op de lezing

2° Lezing Matthéus 25: 34-40

34Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door
mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 3*Want Ik had honger en jullie
gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mijj te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen Mij op, *lk was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek
en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 3’"Dan zullen
de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 3Wanneer hebben wij U
als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 3*Wanneer
hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe
gekomen?” “°En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor Mij gedaan.”

Lied 695:4en 5

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent

voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,

zegen ons met uw licht!

Overdenken

Lied 912:1,2,3en 6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.



Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed, voorbeden , stil gebed en Onze Vader
Collecte

Slotlied 423

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Wegzending en zegen

Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na de dienst is er tijd voor een kopje koffie of thee.




