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Beamer, beeld en geluid: Rik Bouman en Hugo Wols  

Diaken van dienst:  Marja Buth  

Koster: Jaap Stolk  

Oppas: Lotte v.d. Bie  

Geen KND  

Organist: Jan van Veelen  

Pianist:   Jan van Drunen m.m.v. de zanggroep Ouderling van dient: Gerrit Boon  

Voorganger Dhr. Johan Bos  

  

Welkom  

  

We zingen als intochtslied: lied 58 (ELB) Zoek eerst het Koninkrijk  

1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

 en zijn gerechtigheid 

 en dit alles krijgt u bovendien. 

 Halleluja, halleluja. 

 Refrein: 

 Halleluja, halleluja, 

 halleluja, halleluja, halleluja. 

2. Men kan niet leven van brood alleen, 

 maar van ieder woord, 

 dat door de HEER gesproken wordt. 

 Halleluja, halleluja,     

 Refrein: 

 Halleluja, halleluja, 

 halleluja, halleluja, halleluja. 

3. Bidt en u zal gegeven zijn, 

 zoekt en gij zult het zien. 

 Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

 Halleluja, halleluja,     

 Refrein: 

 Halleluja, halleluja, 

 halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Bemoediging en groet van Sela  

  

We zingen 912  

1 Neem mijn leven, laat het, Heer', 

toegewijd zijn aan Uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot Uw lof en dienst bereid. 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 



trouw en vaardig tot Uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van Uw wet. 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn Koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer', mijn lippen rein, 

dat zij Uw getuigen zijn. 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in Uw hand. 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot Uwe troon, 

dat Uw Heil'ge Geest er woon'. 

6 Neem ook mijne liefde, Heer', 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Kyriëgebed door een gemeente lid  

  

Glorialied 756  

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefd' en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

3 Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 

Sion, waar zijt ge dan? 

4 Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 

in deze wereldtijd? 

5 Dat alle tyrannie 

eens zal geleden zijn? 

O sabbath Gods! En zie, 

dan zal het vrede zijn! 

6 Wij bidden, Heer, sta op 



en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze Herder zijt! 

7 Uw schapen zijn in nood, 

uw naam wordt niets geacht... 

men breekt uw volk als brood, 

men heeft ons opgejaagd. 

8 De nacht is als een graf, 

ontij heerst in het rond. 

Kom van de hemel af, 

o Ster van Gods verbond! 

 

Gebed 

  

Het Woord wordt uitgebeeld  

  

Kinderlied  

Lezing kerntekst en preek  

  

Liederen: Anja met zanggroep en gemeente  

Lied 858: Vernieuw in ons o God  

1 ANJA Vernieuw in ons, o God, 

uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk 

het kwaad uit ons gezicht. 

2 ANJA Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

3 ZANGGROEP Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 

dat slaat geen dood meer stuk. 

4 ZANGGROEP en GEMEENTE Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog. 

 

Lied 210: God van hemel zee en aarde  

1 ANJA God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 



ook in deze nieuwe dag. 

2 ANJA Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

3 ZANGGROEP Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

4 ZANGGROEP en GEMEENTE Wil mij als de nacht nabijkomt 

tot een lieve broeder zijn, 

in het donker van de afgrond, 

langs de grenzen van de pijn, 

die mij als gehoorzaam kind 

wakend en niet slapend vindt. 

 

Gebeden afgesloten met OV van de site van de startdienst Collecte  

  

Slotlied 416  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen  

Bij het uitgaan keyboardspel  

  

Na de dienst is er tijd voor een kopje koffie, thee of limonade  


