
Zondag 8 september 2024 - Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  
  
Beamer, beeld en geluid: Stef Konijnendijk en Hugo Wols  
Diaken van dienst: Peter de Hoog  
Kindernevendienst: Janine Wols  
Koster: Corné Wols  
Lector: Tony Groenenberg  
Oppas: Anita van Drunen  
Organist: Bastian Kooy  
Ouderling van dienst: Ria de Groot  
Voorganger: ds. F.L. Renes uit 
Rotterdam  
  
Welkom door ouderling van dienst  
  
Aanvangslied: psalm 92: 1,2 en 8  
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den Heere prijst, 
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 
2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HeereN. 
8 Zij zullen vruchten dragen / voor 's Heeren heiligdom 
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots ! 
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven. 
 
Stil gebed - votum - groet  
  
Zingen van “Klein Gloria”   
Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
Kyriegebed   
  
Glorialied: Lied 305: 1,2,3  
1 Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan 
Aangezicht vol van licht, 



zie ons vol ontferming aan! 
2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan 
3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest    
  
Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar”  
(tijdens het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst)  
1 Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
1e Schriftlezing: Psal 118: 1-9  
1Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.  
2Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 3het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig 
duurt zijn trouw’ – 4wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’  
5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.  
6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?  
7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. 8Beter te 
schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen. 9Beter te schuilen bij de HEER 
dan te vertrouwen op mannen met macht.  
  
Zingen: Evangelische liedbundel 376: 1en 2 (Abba Vader)  

1. Abba, Vader, U alleen, 
    U behoor ik toe. 
    U alleen doorgrondt mijn hart, 
    U behoort het toe. 
    Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
    U laat nooit alleen 
    Abba, Vader, U alleen, 
    U behoor ik toe. 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 



    slechts voor u alleen. 
    Dat mijn wil voor eeuwig zij 
    d’uwe en anders geen. 
    Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
    Laat mij nimmer gaan. 
    Abba, Vader, laat mij zijn 
    slechts van U alleen.  
 
2e schriftlezing: Mattheüs 15: 21-28  
21En weer vertrok Jezus; Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 

22Plotseling klonk het geroep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek 
afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter 
wordt vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar Hij reageerde niet. Zijn 
leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch 
weg, anders blijft ze ons maar naroepen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen 
gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam 
dichterbij, wierp zich voor Hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: 
‘Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.’ 27Ze 
zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van 
hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u 
verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.  
  
Zingen: Evangelische liedbundel 209:1,2 en 3 (kom in mijn hart)  

1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart 
 kom iedere macht onttronen. 
 Aan U de kroon! Kom, Vader, Zoon, 
 mijn hart door uw Geest bewonen. 

2. Reinig mijn hart, reinig mijn hart 
 in bronnen van uw genade; 
 Uw Woord geneest; uw bloed, uw Geest - 
 zij stuiten de stroom van ’t kwade. 

3. Heer van mijn hart, Heer van mijn hart, 
 blijf eeuwig daar resideren. 

 Houd Gij er hof. Laat liefde’ en lof 
 en vrede vandaar regeren. 
  
Verkondiging  
  
Zingen: Lied 837: 1 en 3  
1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
3 Heer, als ons denken U ontkent, 



kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Dankgebed  
  
Collecte   
  
Slotlied: Lied 1005: 1,2 en 4  
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
REFREIN 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
REFREIN 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 
REFREIN 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zegen des Heren,  
gevolgd door gezang 415: 3  
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


