
Zondag 1 september 2024 - Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland  

  

Beamer, beeld en geluid: Stefan en Jan van der Bie  

Diaken van dienst: Paula v.d. Wel  

Kindernevendienst: Linda Bezemer  

Basiscatechese: Hanneke Zwijgers  

Koster: Gerrit Boon  

Lector: Nelly Westerlaken  

Oppas: Marja Groenenberg  

Organist: Jan van Veelen  

Ouderling van dienst: Ben Heuser  

Voorganger: ds. J.M. Wilschut uit Rockanje  

  

Welkom door ouderling van dienst  

  

Aanvangslied: psalm 84, 3 en 6  

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

6 Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

  

Stil gebed - votum - groet  

  

Zingen van “Klein Gloria”   

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 

als in den beginne, 

nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen. 

 

Smeekgebed   



  

Zingen: lied 103 c , 1 en 3  

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

  

Gebed om de leiding van de Heilige Geest    

  

Zingen “Wij gaan voor even uit elkaar”  

(tijdens het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst)  

1 Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God, 

op Hem zijn wij gericht. 

3 Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 

 

Schriftlezing: Lukas 18,9-14  

De erfgenamen van het koninkrijk van God  

9Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 

vertelde Hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee mensen gingen naar de tempel om te 

bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11De farizeeër stond 

daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere 

mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben 

als die tollenaar. 12Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn 

inkomsten af.” 13De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens 

zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de 

borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg jullie, hij ging naar huis als 

iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie 

zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden 

verhoogd.’  

 

  



Zingen: Een christen zijn op aarde, tekst ds. H Mudde, melodie lied 968  

1 Een christen zijn op aarde is 

allebei ineen:  

is leven van genade door het 
geloof alleen Een christen zijn 
op aarde  
is altijd twee-erlei een zondaar en 

rechtvaardig gebonden zijn en 

vrij.  

2 Een christen zijn op aarde is 

vrij in alles zijn  

aan niemand onderdanig 

volkomen soeverein en tegelijk 

dienstvaardig als ieders 

onderdaan bereid in goede 

daden de ander bij te staan.  

  

Verkondiging  

  

Zingen: Amazing grace-  Genade zo oneindig groot  Evangelische liedbundel 

203, 1.2  

1 Genade zo oneindig groot dat ik, 

die ’t niet verdien, het leven vond, 

want ik was dood en blind maar nu 

kan ’k zien.  

2 Genade die mij heeft geleerd te 

vrezen voor het kwaad maar ook als 

ik mij tot Hem keer,  

dat God mij nooit verlaat   

  

Dankgebed   

 

Collecte   

  

Zingen: Waar het woord…  tekst: ds H Mudde, melodie: lied 446 bundel Joh. 

de Heer( “prijst de Heer met blijde galmen”)  

1 Waar het Woord nog wordt gelezen 

en de letter wordt gespeld wordt aan 

ons de weg gewezen en de waarheid 

ons verteld: het geheim van ons 

bestaan is gelegen in een naam( 2x)  

2 Waar die naam wordt voorgelezen 

openen zich hart en mond en gaat 

zonder angst en vreze overal de 

boodschap rond: zoek de zin van uw 



bestaan in de vreze van Gods 

naam(2x).  

3 Waar in deze naam begonnen  weer het Woord als nieuw geschiedt    wordt met 

hart en ziel gezongen  het nooit eindigende lied:  

 zegent, zegent ’s Heren naam  Hij ziet ons in liefde aan ( 2x)  

   

Zegen des Heren,  

 

gevolgd door gezang 415: 3  

3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 


