
Zondag 25 augustus 2024 – Eendrachtskerk - Zuid-Beijerland 
 
Thema: Brand!  
 
 
 
 
 
Beamer, beeld en geluid: Stefan van der Bie en ……… 
Diaken van dienst: Marja Buth 
Kindernevendienst: Gerrit Boon 
Koster: Jaap Stolk 
Lector: Lisette Wols 
Liturg: Ard van den Berg  
Oppas:  
Organist/pianist Adri Poortvliet 
Ouderling van dienst: Jan Buth 
Voorganger: ds. Antje Groenendijk-Meindersma 
Zanggroep: Anja Boon, Jan Buth, Ria de Groot, Lia Stolk 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
   
De gemeente gaat staan.  
 
Aanvangslied: Psalm 68: 7 
7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed  
Voorganger:  Wat zijn wij, Heer, zonder U? 
   Onze geest heeft Uw licht nodig, 
   onze wil Uw kracht, 
   onze ziel Uw vrede. 



 
GEMEENTE: OPEN ONS HART VOOR U 
    OPEN ONS HART VOOR ELKAAR 
Voorganger: Geef ons een hart 
   doorzichtig en zuiver, 
   herschep met Uw Geest 
   ons leven als nieuw. 
GEMEENTE:  KEER ONS NAAR U TOE. 
   KEER ONS TOE NAAR ELKAAR. 
Voorganger:  Houd ons hier voor ogen 
    de Zoon van Uw liefde 
    de weg voor ons allen. 
    Zo moge het zijn. 
GEMEENTE:  AMEN, JA AMEN. 
 
Zingen: Lied 833 (driemaal) 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Ik zal er zijn (Hemelhoog 460) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 



 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Met de kinderen  
 
Zingen bij de piano: Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Hemelhoog 608) 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit -fft, fft, fft 
Roep het uit – hoi, hoi, hoi 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem – la, la, la 
Is van Hem – la, la, la 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 

Eerste Bijbellezing: Exodus 3: 1-14 (NBV21) 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de 
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo 
kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen de engel van 
de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de 

struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die 
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de 
struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ 
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 
heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de 
God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb 
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze 
lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een 
land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de 
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van 
de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren 



hen onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao 
zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je 
zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit 
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 13Maar Mozes zei: 
‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders 
mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan 
zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’  
 
Zingen:  Lied 324:  1 zanggroep, 2 en 3 allen 
1 Wat vrolijk over U geschreven staat: 
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 
de adembron die ons te drinken geeft – 
2 wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
‘redden wat verloren is’, dat woord, 
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
 
Tweede Bijbellezing: Marcus 4: 30-32 
30En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke 
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, 
het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar als het na 
het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote 
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
 
Zingen met de zanggroep: Lied 181:   
1 Anja - 2 Zanggroep - 3 Vrouwen - 4 Mannen - 5 Zanggroep - 6 Allen - 7 Allen 

1 Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 
Het ligt verloren op de straat 
en niemand die het vindt. 
2 Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 
Je dekt het met de aarde toe; 
dan slaapt het in de grond. 
3 Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 
Het groeit de grond te boven, 
het warmt zijn gezicht. 
4 Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 
Dan loopt het uit en wordt een boom, 
een boom, zo sterk, zo groot. 
5 Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak, 
tot alle vogels zingen in 



hun grootse onderdak. 
6 Zo’n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 
het groeit en wordt voor iedereen 
een schuilplaats wereldwijd. 
7 Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 
Het wordt van alle liefde groot, 
het groeit, als je volhardt. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 289: alle 3 coupletten 
1 Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
2 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op ons gezicht zien, 

zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 
Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords  

Geliefde zuster, 
vandaag eindigt uw dienstwerk als predikant-pastor. 
Vijf jaar en vier maanden geleden bent u in deze bediening bevestigd. 



U heeft beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis 
mocht komen  
en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. 

 
Wij laten u nu gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en  
de liefde, waarmee u in deze periode uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt 
vervuld. 
Wij hopen dat u ook in uw volgende dienstwerk de kerk mag blijven dienen  
met de u geschonken gaven van hoofd en hart. 

 
Persoonlijke woorden 
 
Dankgebed 
 
We luisteren naar: Gebed om vrijheid.  
Maak ons vrij van de wereld Heer, 
Van wat ons betoverd heeft. 
Niet gebonden, zoals een slaaf, 
In de ban van geld en tijd. 
Laat ons zien wat waarde heeft; 
Een schat die niet vergaat. 
Vrijheid waar Uw kind in leeft, 
Onvoorwaardelijk aanvaard! 
 
Maak ons vrij van de zorgen, Heer 
Van wat ons gevangen houdt. 
Vreugdeloos, onder last gebukt, 
Die ons bange hart benauwt. 
Laat ons zien dat U ons kent; 
De zorgen, onze angst. 
Dat U te vertrouwen bent: 
Wij zijn veilig in Uw hand! 
 

Maak ons vrij van de boosheid, Heer 
Die het vuur van liefde dooft. 
Niet verzonken in bitterheid, 
Die van vrede ons berooft. 
Laat ons zien wat liefde doet, 
Die angst en vrees verdrijft. 
Liefde die niet dwingend is, 
Maar verzoent in kwetsbaarheid. 
 
Maak ons vrij van de wereld, Heer 
Van wat onrust geeft, verwart. 
Voortgejaagd gaan wij onze weg, 
Zonder stilte in ons hart. 
Leer ons in uw vrijheid staan, 



Door uw Geest geleid. 
Vul ons leven, vuur ons aan, 
Tot de wereld wordt bevrijd! 
 
Afscheidswoorden door de voorzitter van de kerkenraad – Jan Buth 
 
Zingen: Lied 672: 3,4 en 6 
3 In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
4 Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 
6 Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 
 
Dankgebed en voorbeden  

Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven  
Slotlied: een toekomst vol van hoop 
1 Marion – 2 Zanggroep – 3 Anja - Inspiration 
1 Marion In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
2 Zanggroep Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
Refrein Allen U geeft een toekomst vol van hoop 



Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
3 Anja U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
Refrein U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
4 Inspiration U bent God de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
Refrein Allen U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
Refrein Allen U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
Peter en Marion U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Heenzending en zegen 
 
We beantwoorden de zegen met lied 415: 3.  
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel  
 


