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Predikant: vacant 
 
Predikant pastor:  80+leden van de gemeente 
  Ds. Wout van Herwijnen, tel. 078-619874 / 06-2941 0835 
  email: pastor@eendrachtskerk.nl 
 
Scriba: Tine Nederveen-Barendregt, Mobiel: 06-4314 0427 
  email: scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com 
 
Familieberichten: Berichten van ziekenhuisopname, thuiskomst en geboorte  
                     doorgeven aan: Teuny v.d. Giesen-Langerak, tel: 0186 - 661930 

of mobiel: 06 2749 5140 
email: familieberichten@eendrachtskerk.nl 

 
Kerktaxi: Dhr. Tejo Vink, tel. 0186 - 662314 
 
Ledenadministratie: Dhr. Leendert de Vos, tel.0186 - 662544 
  email: ledenadministratie@eendrachtskerk.nl 
 
“de Ark”: Koninginneweg 4, tel: 0186 – 662720 
 
Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Zuid-Beijerland  
Hoofdrekening:  NL18 RABO 0373 7337 47  
Diaconie en ZWO: NL21 RABO 0361 8659 37 
Collectebonnen: NL71 RABO 0373 7337 63  
 
Wekelijkse berichten beamerteam:  
Berichten voor de wekelijkse zondagse nieuwsbrief sturen naar: 
beamerteam@eendrachtskerk.nl voor donderdag 18.00 uur. 
Let op: niet meer dan 70 woorden! 
 
Website: voor informatie Eendrachtskerk: www.eendrachtskerk.nl 

 

Kopij (A5 formaat in Word) voor  “IN EENDRACHT”   OKTOBER 2024  
 
   inleveren  vòòr  8  SEPTEMBER    2024  
 
email:   ineendracht@eendrachtskerk.nl 

mailto:pastor@eendrachtskerk.nl
mailto:scriba.eendrachtskerkzb@gmail.com
mailto:familieberichten@eendrachtskerk.nl
mailto:ledenadministratie@eendrachtskerk.nl
mailto:beamerteam@eendrachtskerk.nl
http://www.eendrachtskerk.nl
mailto:ineendracht@eendrachtskerk.nl
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  DATUM AANVANG VOORGANGER BIJZONDERHEDEN 

  1 september  9.30 UUR Ds. J.M. Wilschut, 
Rockanje 

 

  8 september  9.30 UUR Ds. F.L. Renes,  
Rotterdam 

 

15 september  9.30 UUR Mw. Margriet Hilhorst, 
Barneveld 

 

22 september  9.30 UUR Ds. D.C. Groenendijk  

29 september  9.30 UUR Dhr. Johan Bos, 
Ridderkerk STARTDIENST 

  6 oktober 10.00 UUR Ds. A.A. v.d. Berg, 
Heinenoord  ISRAËLZONDAG 

 
Tijdens de kerkdienst is er kindernevendienst en oppas 
 
Kerkdienst gemist? 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk 
 
Leesrooster van de kindernevendienst voor september 
  1 september   1 Koningen 17:   1-16 Elia en de weduwe uit Sarefat  
  8 september 1 Koningen 18: 17-46 Elia en de profeten van Baäl 
15 september 1 Koningen 19:   1-16 Elia ontmoet God 
22 september Mattheüs 8: 23-27  Storm op het meer 
29 september Mattheüs 14: 22-33 Jezus loopt over het water 
 
Data Doopdiensten 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken bij de 
predikant, scriba of ouderling. In overleg wordt er een datum gekozen. 

KERKDIENSTEN 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2098-Eendrachtskerk
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PassieWaard 
De PassieWaard biedt creatieve dagactiviteiten voor cliënten met een niet- 
aangeboren hersenletsel, en chronische aandoening of een licht psychiatrische 
achtergrond. Deze mensen komen hierdoor vaak in een sociaal isolement.  

De PassieWaard wil deze mensen een zinvolle creatieve dagbesteding 
geven,  waardoor zij weer het gevoel krijgen " dat zij er toe doen" 

Per dag kunnen er 10 tot 12 mensen in de gezellige huiskamer,  met hun creaties 
bezig zijn. Deze worden in de Passiehoek verkocht.  

Deze collecte willen we warm aanbevelen.  

DATUM COLLECTEDOEL 

1 september Odensehuis 

8 september Stichting Jarige Job 

15 september Stichting Jarige Job 

22 september Passiewaard Zuid-Beijerland 

29 september Passiewaard Zuid-Beijerland 
 
Aankoop van collectebonnen: collectebonnen@eendrachtskerk.nl 
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7337 63  

mailto:collectebonnen@eendrachtskerk.nl
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Collecteverantwoording juni en juli 2024 
 

Juni 
Kerk:            Collecten en digitaal                                      € 892,85 

Diaconie:     Collecten en  bank 

BABYSPULLEN                                                                €  380,05 

STICHTING GAVE                                                            €  195,65 

STICHTING HEPPY                                                          €  343,40 

GIFTEN: bloemen                                                            €    35,00 

Juli 

Kerk:             Collecten en digitaal                                     €  661,17 

Diaconie:       Collecten en bank                                      

STICHTING AMBULANCEWENS                                     €  216,12 

GIFTEN: 3 x bloemen, totaal                                           €    40,00 

KINDERNEVENDIENST SPAARPOTJE                          €    75,90 

Zoals Gerrit Boon, namens de KND, al in de weekbrief van 26 juli schreef, gaat de 
diaconie dit aanvullen tot €. 650,=.  Hier zit wel een reden achter. Ten eerste dat 
het natuurlijk een prachtig doel is, maar daar komt bij dat we bij de collecte voor 
Adra,  (eind april, begin mei)  achteraf geen goed gevoel hadden.                
Daarom hebben we na overleg besloten dit geld                                                    
bij het geld voor DE VERJAARDAGSBOXEN te leggen. 

Het zomerproject van de ZWO , Care4Malawi, van het echtpaar Barth uit 
Westmaas heeft in juli al het mooie bedrag van €. 510,90 opgebracht. En dit 
project loopt nog door t/m 18 augustus 
 
Namens de diaconie, Paula van der Wel 
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Bij de afscheidsdienst op zondag 25 augustus 
 
 
In de afgelopen maanden heb ik ernaar toe gewerkt: mijn afscheidsdienst op de 
laatste zondag van augustus. Op het moment van schrijven hebben we de 
verhuizing nog voor de boeg, maar op zondag de 25ste zijn alle of in ieder geval de 
meeste dozen alweer uitgepakt. In de vakantie las ik in een dierbaar dagboek van 
Anselm Grün, een Duitse Benedictijnerpater, prachtige en inspirerende woorden 
over het bekende Bijbelgedeelte uit Exodus 3, waarin God Mozes roept in Zijn 
dienst en Zijn Naam bekend maakt. In de dienst zullen we bij dit Bijbelgedeelte stil 
staan. Collega Ard van den Berg is aanwezig om het afscheid ook in een kort 
liturgisch moment te benoemen. Fijn!!  
 
 

 
Marc Chagall, Mozes en de brandende braamstruik 

 
 
Antje Groenendijk-Meindersma 
Anholtkade 3 
3446 BM Woerden 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Cornelis Pierneef 
16 december 1946 – 21 juni 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de langste dag van het jaar is Jan Pierneef overleden. Jan is 77 jaar geworden. 
Jan woonde samen met Pleunie, met wie hij afgelopen maart 55 jaar getrouwd was, 
aan de Van Oldenbarneveltstraat 8. Begin februari j.l. onderging Jan een zware 
operatie. Daarna vorderde zijn herstel langzaam. Slechts enkele dagen voor zijn 
overlijden bleek dat Jan opnieuw ernstig ziek was. Het was wonderlijk om mee te 
maken hoe Jan in het ziekenhuis in vrede één voor één van al zijn dierbaren afscheid 
heeft genomen. In vrede en vol vertrouwen is hij naar zijn Vader in de hemel gegaan.  
 
Jan leek op vader Pierneef. Net als zijn vader was hij rustig en bescheiden. Jan was 
een binnenvetter, toonde z’n gevoelens nauwelijks of niet. Hij was altijd vriendelijk. Je 
kreeg met Jan nooit geen ruzie. Jan was een sportman, hij hield van zelf sporten en 
van sport kijken. Was dan fanatiek. Jan kon soms wat besluiteloos overkomen, maar 
als voetbalscheidsrechter was hij dat niet. Zonder aarzeling en met verve floot hij de 
wedstrijden.  
Jan genoot van de gezelligheid van het gezins- en familieleven, met vrienden en ook 
met tuinploeg van de Eendrachtskerk.   
Op vrijdag 28 juni is in het crematorium van Heinenoord een afscheidsdienst 
gehouden. We hebben dierbare liederen beluisterd en gezongen, de kinderen en 
kleinkinderen hebben mooie herinneringen opgehaald en we lazen Psalm 121. Onze 
God gaat als een schaduw met ons mee. Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen! 
Wij bidden om troost van God en mensen voor Pleunie, Leonard en Tamara-Ezmee, 
Lenny en Arnoud, Peter en Margreta, John en Suzanne en de kleinkinderen. 
 
Correspondentieadres: Van Oldenbarneveltstraat 8, 3284 AX.  
 
Antje Groenendijk-Meindersma 
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   In                      Memoriam 
 
 
 
 
 
Cornelis Marinus Quist 
7 feruari 1929 – 26 juni 2024 
 
Kees Quist is geboren in Hillegersberg. Toen de hongerwinter kwam, dreef de 
honger hem naar de Hoekse Waard. Hij ging daar werken bij een boer en hij 
bracht eten mee naar huis.  
Na de oorlog ging hij leren voor bakker, werd scheepskok en ging varen. Varen 
werd zijn lust en zijn leven. Toen hij trouwde met Annie Buitelaar bleef hij aan wal. 
Samen trouwden ze met dat woord van Jezus tegen Zacheüs: ‘Heden moet Ik in 
jouw huis zijn.’ 
Het jonge stel ging in Tholen wonen; Kees werd kok in een bejaardenhuis. Daarna 
vertrok het stel naar Den Haag. Daar werden de jongens geboren. Tussen de 
jongens is een doodgeboren zusje geboren. Toen ze daarna verhuisden naar 
Capelle aan den IJssel is Joke geboren. Lang hebben ze daarna in Maassluis 
gewoond. Toen Kees met de vut ging, kwamen ze onze kant op.  
Kees genoot van gezelligheid, humor en van de natuur. Vaak gingen ze met de 
caravan op stap. Zijn grote liefde was wel schaatsen. Hij had een grote kast met 
prijzen aan de muur handen. ‘In zijn geloof was Kees een zoeker’, zeiden de 
kinderen. De mooiste tijd met hun geloof beleefden ze in Maassluis.  
De grote doorbraak van zijn geloof kwam rond de jaarwisseling afgelopen jaar. 
Nadat Kees was gevallen en in het Ikazia werd verpleegd, kreeg Kees in een 
droom een stem te horen die duidelijk tegen hem zei: ‘Binnen twee dagen krijg je 
antwoord op al je vragen.’ Kees dacht dat hij zou sterven en wilde dat ook graag. 
‘Wat kan ik hier verder nog?’ Kees werd wakker en vroeg zijn gezin te komen.  
Hij vertelde van de stem. De dominee was erbij. Er volgde een mooi gesprek. Al 
pratende kwamen ze toen bij de woorden van de Here Jezus in Mattheüs 6: Wees 
niet bezorgd. Kijk naar de vogels. Die maken zich daar geen zorgen over, de 
hemelse Vader zorgt voor hen.  ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God, dan krijg je al 
het andere daarbij!’ Kees neemt de Here aan en krijgt vrede in zijn hart. Vrede die 
alle verstand te boven gaat. Hij wacht de dingen af. 
Toen heeft Kees zijn trouwtekst aangepast voor zijn rouwdienst. Die tekst moest 
een variatie daarvan worden: ‘Heden mag ik in UW huis verkeren.’ Schitterend!  
Kees was met de jaarwisseling liever direct naar God gegaan. Hij kon steeds 
minder zien en horen. Maar er kwamen ook mooie momenten. Toen kinderen de 
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dag voor zijn sterven nog even met hem naar buiten waren gegaan, zei hij: ‘Hoor 
de tjiftjaf.’ Bijzonder!  
De morgen daarop kreeg Kees onverwacht de vervulling van zijn droom. Kees 
werd wakker bij God. Het antwoord op al zijn vragen. Toen wij buiten de kerk een 
erehaag vormden en Kees naar de auto geleidden, zong uit de bossen voor de 
kerk een zwerm tjiftjaffen uitbundig hun tjiftjaflied. Ontroerend mooi. ‘De zorgeloze 
vogels melden, dat Gij uw schepping niet vergeet’, hadden we gezongen. Zouden 
ze het gehoord hebben? Kippenvel. 
 
Pastor, ds. Wout van Herwijnen. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt 
Lieve mensen wij willen iedereen hartelijk bedanken 

voor de vele kaarten, mailtjes, bloemen, bezoekjes 

en telefoontjes, die wij mochten ontvangen voor 

ons 60 jarig huwelijk. 

Nogmaals onze hartelijke dank 

 

Arie en Klazina van Erkel 

 

  

Bedankt 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling die we hebben 
gehad via de vele kaarten en telefoontjes na het overlijden van Jan. Het heeft ons 
als gezin goedgedaan dat we zoveel medeleven vanuit de gemeente mochten 
ontvangen. 

Pleunie Pierneef en de kinderen 
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Een bijzondere ontmoeting 
 
Hoe vaak hoor je niet zeggen: dat is óók toevallig!  
Of juist het tegendeel: dat kan geen toeval zijn.  
Deze zomer overkwam ons iets waardoor we allebei perplex 
stonden. 
Peter had in onze gezinsapp geopperd om gezamenlijk een 
zeilbootje te kopen. Dat idee werd met gejuich ontvangen en 
zo geschiedde.  
De eerste stap was lid worden van WSV De Put, bij ons zo ongeveer om de hoek 
gelegen. Ideaal natuurlijk. 
Deze vereniging is heel actief en organiseert o.a. etentjes. Nog maar twee weken 
lid zijnde, gaven we ons op voor een vismenu-avondje. 
Vijftig leden (meer kon niet ivm de ruimte) hadden zich opgegeven dus dat was 
voor ons niet teveel tegelijk om kennis mee te maken.  
Peter en ik kwamen te zitten tegenover een ouder echtpaar en er volgde een 
voorstellingsrondje. Liesbeth vertelde dat ze nog maar 5 maanden in de put lagen. 
Daarvoor lagen ze in Heusden. Ze wilde gaan uitleggen waar Heusden ligt, maar 
Peter zei: ja dat ken ik, ik heb er vlakbij gewoond, in Babyloniënbroek. Zegt 
Liesbeth: Oh, nou, dat is ook toevallig! Mijn broer Ies was getrouwd met een 
‘Broekse’. Helaas is hij  zes jaar geleden overleden en zijn vrouw al veel eerder. 
Kijkt Peter haar aan en zegt: Maar dat was mijn zus Hanneke!  
Jullie kunnen je voorstellen dat we elkaar verbluft aanstaarden.  
Hoe bestaat het, van de 48 personen waar we tegenover hadden kunnen  zitten, 
zitten wíj tegenover elkaar! Als tantes en ooms van dezelfde jongen. 
Want het geval wil dat Hanneke en Ies 38 jaar geleden een zoon kregen, Marco. 
Door omstandigheden was Hanneke maanden na zijn geboorte niet in staat om 
voor Marco te zorgen en toen hij twee was zijn Ies en Hanneke gescheiden. Hij 
werd in verband met diezelfde omstandigheden aan zijn vader toegewezen. Als 
kind kwam hij regelmatig bij ons logeren, samen met zijn moeder, maar toen hij 
ouder werd gebeurde dat niet meer en wisselden we af en toe een berichtje uit via 
Facebook. 
Sinds de uitvaart van zijn vader hadden we geen contact meer met onze neef 
gehad en we vroegen Liesbeth hoe het met Marco ging. 
Ze vertelde dat hij wat in de knoop zat, mede door zijn verleden. Dat hij met 
vragen zat met betrekking tot zijn moeder waarop hij geen antwoord kon vinden. 
Toen ik dat hoorde zei ik, ik ga hem bellen. Dat heb ik gedaan. Marco was heel blij 
van ons te horen en maakte spontaan een afspraak.  
Hij bleef een hele dag, waardoor we veel konden bespreken en we  licht konden 
werpen op zaken die tot dan voor hem in het donker hadden gelegen. We zagen 
dat het hem goed deed. 
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Bij het afscheid nemen zeiden we, wanneer we in de buurt van Amsterdam zijn 
wippen we bij je aan, hoor. Nou, zei hij, mag ik tussendoor ook bij jullie 
aankomen? Maar natuurlijk! En aangezien hij een geoefend wedstrijdzeiler is was 
mijn volgende reactie: dan kun je fijn met onze boot zeilen en ons ook nog wat 
leren놰놫놬놭놱놮놯.  
 
 
Toen we thuiskwamen van het etentje bij De Put zei ik: dat we tegenover  Liesbeth 
en Martin kwamen te zitten kan geen toeval zijn. Dat heeft Hij volgens mij zo 
geregeld. Waarom anders zouden we elkaar daar ontmoet hebben dan dat er iets 
goeds uit móet voortkomen? 
Maar eigenlijk is het wél toeval. In die zin dat iets naar ons is tóe gevallen.  
Omdat Iemand dat iets een duwtje in onze richting gaf. Daar ben ik van overtuigd. 
Wij mogen, misschien wel moeten, daar iets mee doen. 
Door deze bijzondere ontmoeting kregen wij de kans om een zegen te zijn voor 
Marco. Dat hebben wij én hij inmiddels al ervaren.  
 
Ellen Lankhaar 
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VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
Datum, tijd en locatie : 23 mei 2024, 19.30 uur in de Ark, Zuid-Beijerland 
 
 
1) Opening 
De preses opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom 
en geeft het woord aan het kerkenraadslid die de bezinning heeft 
voorbereid.  
   
1a) Bezinning  
Het kerkenraadslid ontsteekt de kaars en begint de bezinning met het 
onderwerp “stil worden in jezelf”. We luisteren naar een lied: “Stil mijn ziel 
wees stil”, en luisteren naar de tekst: “Just sit a little while with me”. Er 
wordt met elkaar nog even gesproken dat het soms lastig is om stil in jezelf 
te worden. De bezinning wordt afgesloten met gebed.  
 
1b) Vaststellen agenda 
De agenda wordt met een vertrouwelijk agendapunt aangevuld (6a).  
 
1c) Mededelingen 
*) De scriba is afwezig gedurende de gehele maand juni.  
*) In de vergadering van het pastoraat zal worden bepaald wie van de 
pastoraal-ouderlingen het aanspreekpunt wordt voor de pastor als wij 
vacant zijn.  
 
2) Goedkeuring verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst van 18 april 2024 
*) Het verslag van 18 april 2024 wordt doorgenomen; er zijn enkele kleine 
aanpassingen die ter vergadering verwerkt worden. Het verslag wordt 
verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
*) Actiepuntenlijst t/m 18 april: de actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.  
*) Besluitenlijst t/m 18 april: de besluitenlijst wordt doorgenomen en 
vastgesteld. 
 
3) Punten voor de rondvraag 
*) Er zijn enkele punten voor de rondvraag.  
 
4) Presentatie tuinontwerp door de werkgroep tuin 
*) Een afgevaardigde van de Werkgroep Tuin begint de presentatie door 
uit te leggen waarom we toe zijn aan een andere tuin rondom onze kerk. 
De volgende punten worden benoemd:  
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 Er is een werkgroep opgericht waarin een drietal gemeenteleden 
zitten 

 De tuin moet aansluiten bij de eisen van de tijd 
 Opdracht vanuit Groene Kerken 
 Er is een Eko-scan gemaakt en de conclusie is dat de huidige tuin 

leeg oogt, er zijn weinig bloeiende planten, er is geen biodiversiteit 
en het gras is kaal. 

 Kortom “er is werk aan de winkel” 
 

Na deze uitleg wordt het nieuwe tuinplan gepresenteerd. De 
kerkenraad gaat in principe akkoord met het tuinontwerp, onder 
voorwaarde van een kostenberekening. Als de kostenberekening 
akkoord is, kan men met het plan aanvangen: het plan zal in fases 
worden uitgewerkt. De start zou ergens tussen november 2024 en 
maart 2025 kunnen zijn. De kostenberaming komt terug in een 
volgende KR-vergadering.      

 
5) Drukwerk In Eendracht 
*) Een lid van het CvK is aanwezig om een toelichting te geven. 
- Per 1 augustus a.s. vervalt het contract met de copier. Er zal geen nieuw 
contract worden afgesloten.  
- Er is een drukkerij gevonden die een proefexemplaar van de In 
Eendracht heeft gedrukt, dat goed is bevallen.  
- Het blad zal in kleur gedrukt worden door de firma Flyeralarm op 
milieuvriendelijk papier.  
- Het is de bedoeling dat het losse inlegvel met namen van de jarigen, in 
het informatierek bij de hoofdingang wordt gezet. Men kan er zelf voor 
kiezen om het wel of niet mee te nemen.  
- De inleverdatum van de copy schuift iets naar voren (voor de 8e van de 
maand i.p.v. voor de 15e van de maand)  
- Klein kopieerwerk vraagt nog wat aandacht en het zou kunnen dat er wat 
opstartproblemen ontstaan. Er moet wel rekening gehouden worden met 
het feit dat wanneer er extra kopieerwerk verricht moet worden dit een 
aantal dagen van te voren moet worden aangevraagd door het sturen van 
een email naar: kerkrentmeesters@eendrachtskerk.nl, anders is het niet 
op tijd klaar. 
- Gevraagd wordt hoeveel keer per jaar het kerkblad moet uitkomen. Er 
wordt besloten om het voorlopig 1 x per maand te blijven doen tot het eind 
van het jaar. Er kan nu even over nagedacht worden en er wordt besloten 
hierop terug te komen in de kerkenraadvergadering van december a.s. 

mailto:kerkrentmeesters@eendrachtskerk.nl,
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- Twee gemeenteleden zullen voorlopig samen de nieuwsbrief verzorgen 
na het vertrek van de predikant. Er dient wel goed nagedacht te worden 
over hoe we dit gaan/blijven doen. 
- Het is aan te bevelen dat er een communicatie-protocol wordt opgesteld. 
Hierin staat aangegeven wat waarin gepubliceerd wordt: nieuwsbrief, 
kerkblad, website, social media etc. De predikant is bereid om uitleg te 
geven over hoe alles nu geregeld is. Dan kan er later eventueel een PC 
(publiciteit en communicatie) commissie opgericht worden. Deze kunnen 
dan bekijken wat er wel en niet in de In Eendracht vermeld moet worden. 
Twee kerkenraadsleden willen meedenken in de nieuw te vormen PC 
commissie. In dit kader wordt ook de suggestie gedaan om alle roosters 
binnen de kerk op één vaste plek te zetten, met de mogelijkheid dat deze 
roosters aan te passen zijn door diverse mensen, indien nodig. Dus dat 
meerdere mensen die daartoe geautoriseerd zijn op afstand in de 
documenten kunnen werken.    
- De predikant geeft aan zelf nieuwe bezorgers te zoeken voor de 
nieuwsbrieven die door haar worden rondgebracht.  
- Daar er verder geen vragen meer zijn wordt het lid van het CvK bedankt 
en deze verlaat de vergadering.  
 
6) Stand van zaken Groene Kerk 
*) Dit punt verschuift naar de vergadering van de KR van 20 juni a.s., in 
aanwezigheid van de commissie GK.  
 
6a) Dit extra agendapunt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.  
 
7) Stand van zaken: 
*) Voorbereidingscommissie samenstelling beroepingscommissie: 
Tot op heden hebben negen mensen zich hiervoor aangemeld.  
Er zal ook een nieuwe profielschets moeten komen.  
*) Werving interim-predikant 
Er is contact met een mogelijke kandidaat; wordt vervolgd.  
 
8) Rapportages 
College van Kerkrentmeesters 
*) Er heeft een bespreking plaatsgevonden met diegenen die de beamer 
bedienen. Naar aanleiding daarvan is het een en ander gewijzigd en het 
draaiboek is daarop aangepast. 
*) Het contract met de pastor/kerkelijk werker is gemaakt en door alle 
partijen ondertekend. 
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*) Op 21 juni a.s. wordt in de Ark de tweejaarlijkse BBQ voor de vrijwilligers 
gehouden. Er zijn al veel aanmeldingen binnen. 
*) De Eendrachtsveiling die dit najaar gepland stond zal één jaar 
opschuiven. 
*) Jaarrekening CvK 
De voorzitter van het CvK neemt de jaarrekening door met de kerkenraad 
en geeft daarbij uitleg die is zo duidelijk is dat er geen vragen zijn.  
Besluit: De kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekening CvK 2023.  
 
Taakgroep Pastoraat 
*) De taakgroep heeft niet vergaderd. 
 
College van Diakenen 
*) Stand van zaken werving nieuwe diakenen: 
 Dit punt verschuift naar de volgende vergadering.  
*) MDA-actie (conform jaaragenda):  
Deze actie loopt.  
*) Attentie kinderen groep 8  i.v.m. vervolgonderwijs (conform jaaragenda):  
De diaconie is hier mee aan de gang. 
*) Voorstel verdeling grote en kleine paaskaarsen 2023:  
De namen die genoemd worden zijn akkoord en de betreffende 
wijkouderling zal de kaarsen persoonlijk bezorgen.  
 
Taakgroep Jeugd 
*) De Denktank heeft nog niet vergaderd. 
*) Een van de leidsters van de Jongerenkerk stopt. De andere leidster wil 
wel doorgaan, maar dan op een andere manier, bijvoorbeeld thuis. Dit 
verdient nog nadere uitwerking.   
*) Stand van zaken Denktank Jeugd: 
De Denktank Jeugd vergadert op 5 juni a.s.: er zijn geen bijzonderheden te 
melden.  
 
Begeleidingscommissie Predikant met bijzondere opdracht 
*) Er is niets te melden. 
 
Werk van Predikant 
*) Onze predikant heeft vakantie van 29 juni t/m 26 juli en van 12 t/m 24 
augustus. De verhuizing vindt plaats op woensdag 14 augustus. 
*) Voorbereiding startzondag (conform jaaragenda):  
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
*) Keuze nieuw jaarthema (conform jaaragenda): 
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Het nieuwe jaarthema van de PKN is: “Als nieuw!”; dit punt verschuift naar 
de volgende vergadering.  
 
Werk van de Pastor 
*) Omdat onze pastor niet aanwezig is valt er niets te melden. De preses 
zal hem vragen, indien hij punten heeft, dit tijdig aan te geven bij 
hem/scriba.  
 
9) Lief en leed in de gemeente (vertrouwelijk) 
*) Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd. 
 
10) Controle jaaragenda 
*) De agenda wordt doorgenomen: er zijn geen bijzonderheden.  
 
11) Correspondentie, ingekomen stukken, ter info en/of ter bespreking 
*) Mail van 3 mei 2024 over verzoek tot voorganger op 15 september 2024 
Er wordt door de kerkenraad over gesproken en het voorstel is dat de 
preses dit opneemt met de preekvoorziener en de al ingeplande 
gastpredikant.   
*) Verslag van de bijeenkomst Raad van Participanten 23-11-2023, ter info: 
geen opmerkingen. 
*) Artikel Trouw over VOG voor medewerpers PKN, ter info: geen 
opmerkingen.  
 
12) Rondvraag 
*) Een kerkenraadslid heeft een vraag gekregen van iemand of hij hier in 
Zuid-Beijerland het orgel in onze kerk zou mogen bekijken en erop spelen. 
Hij vraagt of dit zomaar kan en mag. In principe kan dat, maar dit loopt 
altijd via en met goedkeuring van de hoofdorganist.  
*) De activiteitenkalender krijgt een update, met toestemming van de 
kerkenraad. 
 
13) Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten door de scriba met een gebed.  
 
14) Volgende vergaderingen: 
*) Moderamen: donderdag 13 juni 2024,19.30 uur in de Ark 
*) Kerkenraad: donderdag 20 juni 2024, 19.30 uur in de Ark 
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TUINPLOEG 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Uitnodiging voor wijk 1 

U en jij worden hartelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse wijkactiviteit. 

Deze zal plaatsvinden op  

Vrijdag 6 september a.s. in “De Ark” 

De deuren staan open vanaf 19.30  

Een persoonlijke uitnodiging volgt almede via de beamer. 

Voor informatie kunt u bellen met Lia Stolk 0648565181  

 

Bedankt 
Wij zijn blij verrast met alle mooie kaarten, bloemen en mondelinge felicitaties die 
we 
ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijksjubileum hebben ontvangen. 
Het maakte deze dag extra feestelijk. 
Heel hartelijk dank, 
  
Piet en Hilda Zwanenburg. 

Zaterdag 7 september: 
 
Marco Bezemer  
Koos Weeda 
Leen Goudswaard 
Adri Schut 
 

 

Zaterdag 21 september: 
 
Bas Roubos  
Peter Lankhaar 
Koos Groenenberg 
Lennard Touwborst 
Annee Andeweg 
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